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De volgende onderwerpen komen in 

deze Nieuwsbrief aan de orde: 

• Kiran Namaste, de naam 

• Doelgroep 

• Doelstelling en middel 

• Bericht van Iet Schilder-Verboom 

• Het huis en zijn bewoners 

• Naaitraining en artikelen 

• Ontwikkelingen, toekomst ... 

• Bedankt! 

• Zeg het voort!  

• U …  
• Contact  
• Oproep: De Club Van 100! 

 
Kiran Namaste, de naam  
‘Kiran’ is Nepalees voor Zonnestraal. 
‘Namaste’ is de Nepalese groet. Kiran 
Namaste = Groet van de Zonnestraal. 
 
Doelgroep 
Alleenstaande Nepalese vrouwen en hun 
kinderen. 
 

 
 

Doelstelling en middel 
Een waardige toekomst, zelfstandigheid, 
voor alleenstaande vrouwen en hun 
kinderen. 
Voor de vrouwen: leren en verdienen, 
ontwikkelen zelfstandigheid en emanciperen, 
waardoor vrouwen én kinderen loskomen uit 
de uitzichtloze maatschappelijke situatie. 
Voor de kinderen van deze moeders zijn 
middel en doel: het naar school kunnen 
gaan, waardoor ook zij de kans krijgen zich 
in de maatschappij een waardige plek te 
verwerven. Door de opvang van meerdere 
moeders en kinderen in één huis, kunnen 
deze doelstellingen gerealiseerd worden. Het 
project richt zich op alleenstaande moeders 
uit de lage en midden kaste, en hun kinderen 
in de leeftijd vanaf drie jaar. 
 
De deelname is voor een periode van drie 
jaar, waarna de vrouwen zelfstandig in hun 
onderhoud kunnen voorzien. 

Voor de langere termijn kan het project voor 
de groep die het huis verlaten heeft een 
andere invulling krijgen. Het streven is dat 
Kiran Namaste een eigen opleidingscentrum 
en atelier zal hebben, waar de vrouwen een 
vak leren, en producten vervaardigen. De 
kinderen zullen zes dagen per week in het 
huis overdag opgevangen worden, totdat zij 
de middelbare school hebben afgerond. 
Kiran Namaste wil hiermee voorkomen dat 
de kinderen opnieuw op straat gaan zwerven 
wanneer hun moeder werkt. Op deze manier 
weten we zeker dat datgene wat we voor de 
kinderen in werking hebben gezet, ook tot 
een goed einde wordt gebracht. Omdat de 
economische situatie in Nepal erbarmelijk is, 
stellen we ons tevens ten doel zoveel 
mogelijk van de artikelen die we nodig 
hebben daar ter plaatse te kopen.  
 

Bericht van Iet Schilder-Verboom 
 

 
 
Namaste beste donateur, belangstellende, 
 
Zeven weken was ik deze zomer in Nepal. En 
binnenkort ga ik weer naar ‘ons’ Kiran 
Namaste Huis, want er is veel te doen en 
zonder mijn aanwezigheid ter plekke is 
aansturing van het project en het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten niet 
goed mogelijk. Dáár vind ik de mensen die 
we nodig hebben om het project ‘verder te 
brengen’, dáár ervaar ik de sfeer in huis. 
Door daar mee te leven zijn mijn interventies 
effectiever dan alleen op afstand via e-mail 
en telefoon. Zo heb ik weliswaar kunnen 
regelen dat we het huidige huis nog enige 
tijd kunnen blijven huren, maar intussen 
moest ook het voorwerk gedaan worden 
voor de bouw van een eigen pand; een 
huis op maat. Dat vraagt ‘netwerken’ en 
samenwerking met lokale organisaties. Ook 
het Nepalese bestuur van onze Stichting is 
aangevuld met betrouwbare deskundigen. 
Met dat alles heb ik een degelijke bodem 
weten te leggen om verder op te bouwen aan 
ons ‘eigen huis’. 
 
Sinds de zomer hebben we een nieuwe 
‘huismoeder’. Meera is, na vele jaren 
deskundige inzet, een ander pad ingeslagen. 
Moeders, kinderen en medewerkers hebben 
Meera een mooi afscheid gegeven waarbij, 
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zoals gebruikelijk bij vieringen, allerlei talent 
ten tonele kwam. 
 

 
 
Anju heeft haar intrede gedaan en 
iedereen is blij met haar. Verrassend hoe 
snel zij zich de dagelijkse leiding van alle 
voorkomende activiteiten in en rond huis - 
ook de contacten met school - eigen heeft 
gemaakt. Met ‘hart’, vasthoudend, duidelijk 
en professioneel. Samen met Narayan, die 
zich bezig houdt met de meer vormende 
activiteiten (zoals spel, culturele vorming en 
kringgesprek) en Bimala (voortgekomen uit 
de eerste groep moeders) die assistentie 
biedt, vormt ze het vaste team. Er ligt veel 
verantwoordelijkheid bij hen, en ze werken 
er met de vrouwen aan dat zij op hun beurt 
verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun 
eigen leven: lezen en schrijven en een vak 
leren, als moeder positief leiding nemen over 
de kinderen, zelf zorg dragen voor ‘brood op 
de plank’, een wezenlijk aandeel leveren aan 
het praktische reilen en zeilen in huis … 
 

 
 
Gelukkig zijn de scholen en de werkplekken 
van de vrouwen op loopafstand van het  
Kiran Namaste Huis. De onophoudelijke 
stakingen, ondermeer van openbaar 
vervoer, maken het vaak onmogelijk om te 
reizen. Dat is een van de redenen geweest 
waarom we, in overleg met het Nederlandse 
bestuur van de Stichting, hebben moeten 
besluiten met het bloemenproject te 
stoppen. Te vaak konden de vrouwen het 
verderop gelegen land niet bereiken en in de 
grote hitte die er was kreeg het land 
onvoldoende water. Daar kwam bij dat er 
een paar maal sabotage gepleegd is met gif 
op het land, waardoor een deel van de 
bloemenoogst vernietigd is. Na twee jaar 

moesten we vaststellen dat deze 
werkvoorziening voor de vrouwen niet 
voldoende rendabel was. In de tussentijd is 
voor de vijf vrouwen die hier werkzaam 
waren ander werk gevonden: in de in Nepal 
bloeiende productie van de slipperindustrie 
en als naaister in een yogacentrum. De huur 
van de grond voor het bloemenproject 
hebben we kunnen beëindigen. De opstal van 
het land hebben we kunnen verkopen. Het 
was een teleurstelling voor mij, maar zeker 
ook voor de betrokken vrouwen  
 

 
 
(Motimaya, Jamuna, Meena-2, Usha en 
Bhairabi) dat dit deel van het project niet 
voldoende succes had. Inmiddels zijn we er 
tevreden mee dat we het tij bijtijds gekeerd 
hebben, zodat de middelen weer effectief 
ingezet worden ten behoeve van onze 
doelstelling. 
 
Het gaat zó goed met ‘onze’ alleenstaande 
vrouwen en hun kinderen. Ook met 
degenen die inmiddels op zichzelf 
wonen. Zij blijken werkelijk in staat een 
waardig leven op te bouwen. 
Ze ervaren het profijt van een vak geleerd te 
hebben, waardoor ze nu beter werk hebben 
dan voorheen. Daarbij weten ze hun 
kinderen op een veilige plek bij de 
buitenschoolse opvang van Kiran Namaste. 
 
De eerste vijf jaar van de Club van 100 is 
bijna voorbij. Wat gaf het een goede basis 
dat we vijf jaar lang op de vaste bijdragen 
van deze donateurs konden rekenen. Naast 
alle incidentele giften, die ook nodig zijn, zijn 
juist deze structurele bijdragen onmisbaar 
voor de continuïteit. Daarom doen we 
achteraan in de Nieuwsbrief een dringende 
oproep aan u om uw deelname aan de Club 
van 100 voort ze zetten, of om er – zo 
mogelijk – een begin me te maken. 
 
We kunnen het huis nog even blijven huren, 
maar bij de volgende ‘wissel’ van bewoners 
barsten we echt uit het pand. Dan, in 2010, 
worden er vijf nieuwe moeders met hun 
kinderen verwacht. De helft van de huidige 
groep gaat, daaraan voorafgaand, zelfstandig 
wonen. Bij de buitenschoolse opvang zijn er 
dan zevenentwintig kinderen. Deze kinderen, 
die al zelfstandig wonen met hun moeders, 
komen in een leeftijdscategorie die andere 
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voorzieningen en ruimten vraagt tijdens de 
buitenschoolse opvang.  
 
Geld voor de nieuwbouw, op de grond die we 
inmiddels in bezit hebben, is nu nodig. Helpt 
u ons verder?  
 
Wij bouwen samen: de vrouwen, kinderen, 
de kleine Nepalese staf, het bestuur in Nepal 
en wij in Nederland - sponsors, bestuur, 
vrijwilligers.  
Dank voor uw bouwstenen!  
 
Met vriendelijke groet, 
Iet Schilder-Verboom 
 
Het huis en zijn bewoners 
In zijn algemeenheid gaat het goed met de 
kinderen, zowel binnen het huis als in hun 
ontwikkeling op school.  
 
Het Kiran Namaste Huis wordt 

gekenmerkt door  
• goede sfeer enerzijds en discipline met 

vaste agenda, taken en roosters 
anderzijds  

• huishoudelijk werk en naaien - door de 
vrouwen 

 

 
 
• spelen en begeleid huiswerk maken - 

door de kinderen 
• en culturele, algemeen vormende 

activiteiten in het weekend voor en door 
allen.  

 
De vader van moeder Shanti, die al met haar 
kinderen op zichzelf woont, overleed 
onlangs. In het Kiran Namaste Huis zijn haar 
kinderen een periode opgevangen. 
Datzelfde kon de zusjes Pratima, Prativa en 
Pratikshya geboden worden toen hun opa 
was overleden. Ook moeder Jeewan kon 
daardoor afreizen voor de begrafenis.  
 
Nadat Pratima ernstig ziek werd door 
geelzucht en daarvoor in het ziekenhuis 
behandeld was, zijn alle kinderen en 
moeders ingeënt. Een kostbare maar 
noodzakelijke ingreep. Er heerste een 
geelzuchtepidemie in Nepal. 

 
 
Ook Anita moest naar het ziekenhuis; voor 
een beenbreuk. Het komt weer in orde met 
haar been. Dan kan ze weer ongehinderd 
aan de studie, waar ze zo goed in is. 
 
‘We have to give our children two important 
things in life: roots and wings.’ (Goethe) 
 

 
 
Bikesh (links op de foto) was één jaar 
geleden nog maar een schriel kleutertje: niet 
bij zijn moeder weg te krijgen, slapend in 
haar bed. Nu slaapt hij op de kamer met de 
andere jongens, hij groeit als kool en speelt 
met de kinderen. ‘Bijna zie je ze: de 
wortels en de vleugels … ‘ zegt Iet. En 
verder zegt zij: ‘Dat geldt ook voor Pasang, 
die geen uitblinker is op school, maar floreert 
in sport: zelfverzekerd (de wortels) en 
voortvarend de uitdaging aangaand (de 
vleugels).’  
 
Iet: ‘Ik heb mijn gitaar meegenomen vanuit 
Nederland. Thuis had ik wat lessen genomen 
om voor de kinderen van Kiran te kunnen 
spelen.’ Niet alleen Iet tokkelde eenvoudige 
Nederlandse kinderliedjes.  
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Bikram blijkt een natuurtalent! Iet: ‘En als 
hij erbij zingt krijg je kippenvel. Wat een 
ontdekking! Ik droom van een tijd dat er 
geld is voor meer instrumenten en voor 
muziekles. Stel je voor: De Kiran Namaste 
Huis Band’.  
 
Door de culturele activiteiten en de vieringen 
waarbij alle kinderen en vrouwen actief zijn 
komen sterke kanten naar voren. Puja is het 
danstalent van de groep. Iet is enthousiast 
over de groei van alle kinderen en nu over  
 

 
 
Puja: ‘Wat een gratie! Als ze ontdekt wordt 
krijgt ze vast een beurs voor de 
dansacademie’.  
 
No matter what is going on around you, 
never give up.   (Dalai Lama) 
 
‘Never give up.’ Het gedicht van de Dalai 
lama, waar dit een herhalende strofe uit is, 
stond in zijn geheel in de Nieuwsbrief van 
2008. Iet: ‘Anju heeft de tekst vertaald in 
het Nepalees en Bikram, de oudste jongen in 
huis die een prachtig handschrift heeft, 
schreef de tekst in rode letters.’ Het gedicht 
hangt nu voor iedereen zichtbaar aan de 
muur: ‘een aanmoediging.’ 
 
Anju brengt met enige regelmaat verslag uit 
over de kinderen in de periode dat Iet in 
Nederland verblijft. Over hun school-
prestaties, of ze een gelukkige indruk 
maken, over hun interesses en talenten. De 
kinderen worden ‘gezien’ in hun mogelijk-
heden en beperkingen en gestimuleerd en 
ondersteund waar dat nodig en mogelijk is. 
 
Buiten is een grote watertank van waaruit 
de vrouwen dagelijks de kleine tank in de 
keuken bijvullen. ‘Mooi om te zien’ zegt Iet. 
‘Een van hen klimt razendsnel op de grote 
tank met een emmertje aan een lang touw. 
Onderaan de tank staat een vrouw met een 
tinnen kruik waarin ze het emmertje 
leeggiet. Een derde vrouw zet de kruik op 
het hoofd en brengt het water in rap tempo 
naar binnen. Een mooie samenwerking.’ 
Water is schaars. Slecht water is in Nepal 
veelal de oorzaak van het uitbreken van 
epidemische ziektes. Iet: ‘Ik ben op zoek 

geweest naar water van betere kwaliteit als 
wat we nu hebben. Het is onbetaalbaar.’ 
 

 
 
Voor de taken in huis wordt gewerkt met een 
weekschema dat gemaakt wordt door 
‘huismoeder’ Anju. Dat betekent duidelijk-
heid in de taken, maar ook afwisseling. De 
ene week poetsen, de andere week 
voorbereidingen treffen voor de maaltijd, de 
derde week koken.  
 
‘Nu de meisjes in huis de puberteit naderen, 
heb ik me laten informeren over 
menstruatierituelen. In de dorpen en 
afgelegen gebieden zijn die rituelen streng; 
in de steden minder‘ vertelt Iet. 
 

 
 
Tijdens de eerste menstruatie verblijft het 
meisje tweeëntwintig dagen in een donkere 
kamer. Ze mag geen daglicht en geen enkele 
man zien. Tijdens de tweede menstruatie 
duurt de opsluiting in het donker elf dagen. 
Daarna bouwt die periode af: zes dagen vijf 
dagen … Soms zitten de meisjes samen in de 
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donkere ruimte. Er zijn voorschriften over de 
reiniging van het lichaam tijdens de periode 
van de menstruatie. Menstruerende vrouwen 
zijn onrein in het Hindoeïsme. Getrouwde 
vrouwen slapen in die periode apart, 
aanraken is verboden en de vrouwen mogen 
niet koken. Na de eerste menstruatie wordt 
gevierd dat het meisje vrouw is geworden en 
krijgt ze haar eerste sari - van haar 
grootmoeder. Ook krijgt ze dan sieraden. 
Over de invloed van deze culturele / 
religieuze traditie in het Kiran Namaste Huis 
zegt Iet: ‘De vrouwen van Kiran Namaste 
zijn van heel verschillende komaf. 
Huismoeder Anju is niet conservatief. We 
zullen een vorm moeten vinden hoe we 
hiermee omgaan in huis, op een zodanige 
manier dat ieder zich er redelijkerwijs in kan 
vinden.’ In ieder geval zullen er voor de 
oudere kinderen groepsbijeenkomsten 
komen voor jongens en meisjes apart, onder 
leiding van Narayan voor de jongens en Anju 
voor de meisjes.  
 

 
 

Een grote gift uit Nepal zelf zijn de gratis 
yogalessen die de vrouwen en kinderen 
aangeboden krijgen van het yogacentrum. 
Iedere zondagochtend van 07.00 – 07.45 
uur. In Nepal wordt yoga veel beoefend met 
als doel het temmen van de geest, positief 
denken en leven in het hier en nu. Iet: ‘Zo 
worden de vrouwen en kinderen extra 
geholpen verandering van binnenuit mogelijk 
te maken om de uiterlijke omstandigheden 
positief te beïnvloeden. Geweldig dat die 
mogelijkheid geboden wordt!’ . 
 
Veranderingen en verbeteringen beginnen 
altijd van binnenuit. Daarna veranderen de 
uiterlijke omstandigheden vanzelf mee. 
(Annemarie Postma) 
 
In het Kiran Namaste Huis wonen vrouwen 
uit verschillende kasten. Officieel is het 
kastenstelsel in Nepal afgeschaft, maar die 
oeroude traditie blijft desondanks nauw 
verweven met het dagelijks leven. Iet is 
mede door haar leraar Nepalees grondig 
voorgelicht over het kastenstelsel. Hij sprak 
zijn bewondering uit voor het feit dat de 
vrouwen in het Kiran Namaste Huis elkaar 
respecteren, ongeacht ieders achtergrond. 
Bij het aannemen van nieuwe bewoners is 
het altijd een onderwerp van gesprek dat 

iedereen gelijk behandeld wordt. Desondanks 
is merkbaar welke vrouwen uit de ‘hogere’ 
en welke uit de ‘lagere’ kasten afkomstig 
zijn. Dat zit ‘m in trots, in de mogelijkheid 
om voor jezelf te zorgen, voor jezelf op te 
komen, in zelfvertrouwen versus 
verlegenheid. Het systeem is gebaseerd op 
vier kasten: de Brahmanen (priesters), de 
Chetri’s (krijgers en heersers), de Vaisya’s 
(handelaren en boeren) en de Sudra’s 
(ambachtslieden en landarbeiders). Het 
gegeven dat alle vrouwen in het Kiran 
Namaste Huis uit een erbarmelijke situatie 
komen helpt hen al bij de gezamenlijke 
band. In die geschiedenis zijn zij niet zo 
verschillend.  
 

 
 
In een vorige Nieuwsbrief kwam al naar 
voren dat, los van het kastenstelsel, de 
positie van de vrouw in Nepal zeer 
ondergeschikt is aan die van de man. Zo 
gauw een vrouw haar man verliest, omdat 
hij er met een ander vandoor gaat of door 
overlijden, wordt haar positie al moeilijk. Ze 
hoort nog bij de schoonfamilie, maar heeft 
daar een uitermate ondergeschikte positie. 
Vaak kan ze daar ook niet blijven met haar 
kinderen. Zo raken alleenstaande moeders 
en kinderen overgeleverd aan de straat.  
 
Het zijn de groepsgesprekken die Narayan 
begeleidt waar ook dit soort onderwerpen 
besproken worden. Kennis hebben van je 
culturele achtergrond, kennis hebben van 
elkaars achtergrond en daarover van 
gedachten wisselen helpen bij 
zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.  
 

 
 

Tijdens de schoolvakanties is het 
bijzonder druk in huis met alle inwonende 
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kinderen en de kinderen die met hun 
moeders zelfstandig wonen. 
Zevenentwintig zijn het er van drie tot 
zestien jaar. Maar … de vakantie is een kans 
voor extra ontwikkeling, spelenderwijs, 
binnenshuis of buiten op de speelplaats: 
zingen, schrijfwedstrijd, dansen, teken-
wedstrijd, modeshow met de kleren uit 
Nederland (verschillende giften!) en het 
decoreren van het huis. Omdat er inmiddels 
aardig wat middelen voor zijn kan er zelfs 
een sportdag georganiseerd worden met 
badminton, tafeltennis (een schenking!), dart 
en basketbal. 
 

 
 
Iet: ‘Voor elk wat wils en … met winnaars 
natuurlijk. Dat competitie-element vinden de 
kinderen heel belangrijk.’ De kleintjes spelen 
intussen graag met lego-duplo (ook een 
gift). 
 
Aan culturele tradities wordt ook aandacht 
besteed in het Kiran Namaste Huis. 
Machhendranath is het festival waarbij de 
Regengod wordt aangeroepen. In het Kiran 
Namaste Huis heeft Iet met de bewoners de 
viering gedaan: Puja. ‘Puja is de 
verzamelnaam voor alle activiteiten die 
gedaan worden ter verering van de Goden. 
Het kunnen kleine en grote handelingen zijn: 
belletjes rinkelen, een olielampje aansteken, 
wierrook branden, bloemblaadjes strooien, 
tempelbezoek, bidden … 
 

 

Na een Puja krijgen de vrouwen een Tika, 
een stip, op het voorhoofd ten teken van 
devotie.’ Iet weet er veel over te vertellen. 
‘Bidden voor de Regengod was trouwens wel 
heel belangrijk dit jaar, want er is tijdenlang 
geen regen van betekenis gevallen.’ 
 
Dat was in deze rubriek ‘Het huis en zijn 
bewoners’ weer een greep uit het bonte 
leven in het Kiran Namaste Huis.  
 
Naaitraining en artikelen 
Vanaf het begin van het project hebben de 
naailessen een belangrijke plek ingenomen. 
Vrouwen met enig talent op dit gebied 
krijgen hierdoor de mogelijkheid iets extra’s 
bij te verdienen. De tasjes, in allerlei maten 
en van de mooiste zijden stoffen, worden in 
Nederland goed verkocht. 
 
 
 

 
 
Sinds vorig jaar worden ook grote 
schoudertassen gemaakt in vele kleuren. Kijk 
op onze website (www.kiran-namaste.nl) 
voor het assortiment. De kleine tasjes zijn 
geschikt om een cadeautje, geld of bon in te 
verpakken, of voor pennen of make-up. Ook 
voor een zakdoek en lippenstift tijdens een 
avondje uit zijn de kleine tasjes, met of 
zonder rits, geschikt. De grote tassen, met 
ritssluiting en meerdere vakken, zijn voor 
allerlei doeleinden bruikbaar en zijn een 
extra accent bij de kleding die je draagt. 
Doen! www.kiran-namaste.nl 
 
 

 
Ontwikkelingen, toekomst 
• Voor de komende tijd is continuïteit 

van de bestaande projecten van 
belang: wonen, schoolgang kinderen, 
opvang van de zelfstandig wonende 
kinderen, sociaal-culturele kennis en 
vaardigheden van vrouwen en kinderen, 
taal- en naailessen van de vrouwen, 
salaris van alle Nepalese werkers in het 
huis. 

• Belangrijkste ontwikkeling is de 

geplande nieuwbouw van een ‘eigen’ 

huis. De grond is er. Nu nog de 
middelen voor de bouw. 
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Bedankt! 
Bovengenoemde activiteiten zijn mogelijk 
gemaakt, en worden ook in de toekomst 
mogelijk, door de steun van vele individuele 
personen en instanties. Het was sponsering 
in de vorm van geld, in de vorm van 
diensten en soms in natura. 
 
Daarom dank aan … 
• Alle mensen die lid zijn van de Club van 

100 (die met hun vaste bijdrage Kiran 
Namaste vijf jaar lang zekerheid 
bieden!). 

• Al diegenen die een incidentele gift 
deden, bijvoorbeeld door hun 
verjaarscadeaus om te laten zetten in 
een donatie. 

• Jannie Kleinjan en Hannelore Schledorn, 
die de opbrengst van hun boek ‘Ronduit’ 
met mandala’s van Jannie en 
metaforische verhalen van Hannelore 
over borstkanker, ter beschikking 
hebben gesteld – zelfs nog uit de 
nalatenschap van Jannie die in 2008 is 
overleden.  ♥ 

• Elsbeth Hoekstra, die de opbrengst van 
haar schilderijen ter beschikking heeft 
gesteld. 

• De Montessori School in Houten die het, 
tijdens de viering van het 
vijfentwintigjarig jubileum, mogelijk 
maakte dat vele sieradentasjes en grote 
zijden tassen verkocht konden worden; 
tassen die door de vrouwen van Kiran 
Namaste gemaakt zijn. De school 
doneerde bovendien de opbrengst van 
het jubileum. 

• Mevrouw Muller uit Langbroek die voor 
alle 27(!) kinderen uit het Kiran Namaste 
Huis een mooie trui heeft gebreid. 

• Een edelsmid uit Bronkhorst voor de 
aanschaf van cadeautasjes, als verpak-
king voor zijn sieraden. 

• De Soroptimisten in Stadskanaal. 
• Het Kören Koor uit Houten. Al vele jaren 

wordt de opbrengst van hun optreden ter 
beschikking gesteld aan Kiran Namaste. 

• De Noorderkerk, Bilthoven. 
• De kinderen van Basisschool de 

Vlaswiek. 
• De Kindernevendienst van de Protes-

tantse Kerk, Houten. 
• De Protestantse Kerk, Houten. 

• De gemeenschap van Gods Werkhof te 
Werkhoven. 

• Woningstichting Viveste te Houten. 
• De familie Korhals Altes voor het 

schenken van een stevige tafeltennis-
tafel. 

• Stichting Julia Foundation i.o, Zeist. 
• Stichting G.G.D. Baron van Hardenbroek 

van de Kleine Lindt. 
• De sponsor van het drukwerk voor deze 

Nieuwsbrief. 
• Notariskantoor Tomlow te Montfoort.  
• Administratieve Dienstverlening Honswijk 

te Schalkwijk (gemeente Houten) voor 
de jaarlijkse financiële verslaglegging.  

• KingCom: Digitale Dienstverleners te 
Utrecht, ontwerper en sponsor van de 
website. 

• De Gemeente Houten voor een subsidie-
bijdrage.  

• Footfest 2009, École Européenne 
Bruxelles. 

• Al diegenen die bouwstenen hebben 
gekocht voor de kilometers die afgelegd 
zijn tijdens de Tibet Trike Toer 2009. 
(Zie apart verslag, in gevouwen in deze 
nieuwsbrief.)  

 

 
 

Zeg het voort … ! 
De vrouwen in het huis, en de vrouwen die 
inmiddels zelfstandig wonen, werken er zelf 
hard voor: door te leren, door het werk 
binnenshuis, en door hun baan buitenshuis. 
Maar zij kunnen het niet alleen af. 
 
Voor opvang en ontwikkeling van alle 
zevenentwintig kinderen en hun 

moeders is geld nodig voor: 
• De bouw van een ‘ eigen’ huis! 
• Voorlopig nog: de huur van het huis  
• medicatie en ziekenhuisbezoek 
• watertoevoer, voor het bijvullen van de 

twee watertanks  
• eten en drinken, ook voor de kinderen in 

de voor- en naschoolse opvang 
• schoolgeld  
• uniformen / kleding 
• schooltassen 
• schoolschoenen 
• eten  
• extra huiswerkbegeleider voor de grote 

kinderen 
• salaris van alle Nepalese werkers in 

het huis 
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U… 
• geeft uw morele steun. 
• steunt met een incidentele gift.  
• bent lid van ‘de Club van 100’, en biedt 

uw financiële bijdrage voor een periode 
van vijf jaar (op de website  vindt u hoe 
u in aanmerking kunt komen voor 100%  
belastingaftrek). 

• draagt uw steentje bij voor een 

‘eigen’ Kiran Namaste Huis. 

 

 

 

Alleen met uw hulp kan 
continuïteit geboden worden 
aan het Kiran Namaste Huis. 
 

 

 

Extra bijdrage?  

Of kent u andere donateurs of sponsors?  

Neem dan Contact op met: 
 

Stichting Kiran Namaste 

Iet Schilder-Verboom, voorzitter 
Hoefbladhof 80, 3991 GJ Houten 
tel.: 030-6343240 
email: kirannamaste@live.nl 
website: www.kiran-namaste.nl 
 
Bankrelaties: 
ABN AMRO:    46 81 49 570  
Triodos Bank: 21 24 98 614 
 

En speciaal voor de nieuwbouw:  

ABN-AMRO: 55 87 84 534 inzake bouw 
t.n.v. Kiran Namaste Houten 
 
De belastingdienst heeft de Stichting Kiran 
Namaste aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling  
(ANBI), gebaseerd op artikel 6.33 Wet 
Inkomstenbelasting 2001. 
 
Wilt u ook tussentijds op de hoogte 

gehouden worden van de 

ontwikkelingen van Kiran Namaste? 

Stuur dan uw emailadres door, zodat wij u in 
ons e-mail adressenbestand kunnen 
opnemen.  
 
Email: kirannamaste@live.nl 

 

 

 
 

 

 

 
 

Oproep: De Club van 100! 
 
U heeft met uw financiële steun de 
alleenstaande moeders en hun kinderen van 
Kiran Namaste geholpen in hun ontwikkeling. 
Velen van u deden dat door lid te worden van ‘De 
Club van 100’ en vijf jaar een vast bedrag te 
doneren. Vijf jaar lang was Kiran Namaste 
daardoor gegarandeerd van een vast inkomen. 
Juist dat maakte het mogelijk vooruit te denken. 
Met daarbij de zuinigheid en overwogen uitgaven 
die we altijd betrachten, konden we juist door 
deze structurele giften veel opbouwen. 
 
Nu deze eerste vijf jaar bijna achter de rug zijn, 
doen we weer een beroep op u. Wilt u gedurende 
vijf jaar een vaste bijdrage toevertrouwen aan 
Kiran Namaste - voor de eerste keer, of nogmaals? 
 
Als u hiertoe besluit, kunt u dit vast laten leggen 
middels een notariële akte, waardoor u Kiran 
Namaste dubbel kunt helpen. Een notariële 
schenking is 100% aftrekbaar van de belasting. 
U kunt dus méér geven want de belastingdienst 
betaalt mee. Dat is mooi meegenomen voor u én 
voor ons emanciperende project voor alleen-
staande moeders en hun kinderen in Nepal. 
Bovendien … bij deze vorm van doneren weten wij 
ook voor de komende vijf jaar op welke inkomsten 
we kunnen rekenen. Dat geeft vertrouwen in de 
continuïteit.  
 
Als u Stichting Kiran Namaste periodiek, minimaal 
vijf jaar lang, een vast bedrag per jaar toezegt 
door een notariële akte op te laten maken, mag u 
dit in zijn geheel van de belasting aftrekken. 
Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 
16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) 
terug, en kunt u met dezelfde investering extra 
schenken. Bij gewone giften zijn de 
aftrekmogelijkheden beperkt. ( Namelijk minimaal 
1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen.) 
In maart van dit jaar heeft de Hoge Raad der 
Nederlanden bepaald dat, naast de aftrek van de 
jaarlijkse schenking aan een goed doel, (als 
persoonsgebonden aftrek), ook de (lijfrente) 
verplichting om in de toekomst schenkingen te 
doen in aanmerking mag worden genomen als 
schuld in Box 3 van de inkomstenbelasting. 
Hiermee wordt de belastingheffing in Box 3 
verlaagd. De periodieke (lijfrente)gift aan 
goede doelen is daarmee nog aantrekkelijker 
geworden.  
 
We willen zó graag door, want het behalen van de 
doelstellingen gaat boven verwachting. Dat kunt u 
uitgebreid in deze Nieuwsbrief lezen. Ook kunt u 
lezen over de noodzaak voor de bouw van een 
eigen, veel groter huis. Zonder financiële middelen 
kunnen we, al is de inzet van alle betrokkenen nog 
zo groot, niet verder. 
Mogen we op u rekenen?  
 
Neemt u dan contact op met Stichting Kiran 
Namaste voor toezending van een 
aanvraagformulier voor de akte. 
 
Email:  kirannamaste@live.nl 

Hoefbladhof 80 
3991 GJ Houten  


