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Oktober 2010 

De volgende onderwerpen komen in deze 
Nieuwsbrief aan de orde: 

• Kiran Namaste, de naam 
• Doelgroep 
• Doelstelling en middel 
• Bericht van Iet Schilder-Verboom 
• Het huis en zijn bewoners 
• Naaitraining en artikelen, taal- en 

rekenlessen, groepsbijeenkomsten, 
culturele activiteiten 

• Bestuur en staf 
• Typisch Nepalees  
• Ontwikkelingen, toekomst ... 
• Sponsoracties 
• Oproep! voor kinderkleding 
• Bedankt! En zeg het voort … 
• U … vrienden van Kiran Namaste 
• Contact 

 
 
Kiran Namaste, de naam 
‘Kiran’ is Nepalees voor Zonnestraal. 
‘Namaste’ is de Nepalese groet. 
‘Kiran Namaste’ = Groet van de Zonnestraal. 
 
Doelgroep 
Alleenstaande Nepalese moeders en hun kinderen. 
 
Doelstelling en middel 
Een waardige toekomst, zelfstandigheid, voor 
alleenstaande vrouwen en hun kinderen. 
Voor de vrouwen: leren en verdienen, ontwikkelen 
van zelfstandigheid en emanciperen, waardoor 
vrouwen én kinderen loskomen uit de uitzichtloze 
maatschappelijke situatie. 
Voor de kinderen van deze moeders zijn middel en 
doel: het naar school kunnen gaan, waardoor zij de 
kans krijgen zich in de maatschappij een waardige 
plek te verwerven.  

 
Door de opvang van meerdere moeders en kinderen 
in één huis, kunnendeze doelstellingen gerealiseerd 
worden. Het project richt zich op alleenstaande 
moeders uit de lage en midden kaste, en hun 
kinderen in de leeftijd vanaf drie jaar. 
 
De deelname is voor een periode van drie jaar, 
waarna de vrouwen zelfstandig in hun onderhoud 
kunnen voorzien. 
 

Voor de groep die het huis heeft verlaten heeft 
het project een andere invulling. De extern wonende 
kinderen worden overdag zes dagen per week in het 
huis opgevangen, totdat zij de middelbare school 
hebben afgerond. Kiran Namaste wil hiermee 
voorkomen dat de kinderen opnieuw op straat 
terecht komen wanneer hun moeder aan het werk is. 
Deze opzet geeft een grote zekerheid dat hetgeen 
voor de kinderen in werking is gezet tot een goed 
einde wordt gebracht. 
 
Kiran Namaste heeft een eigen opleidingscentrum 
en atelier, waar de vrouwen (een vak) leren en 
producten vervaardigen. Omdat de economische 
situatie in Nepal erbarmelijk is, stellen we ons 
tevens ten doel zoveel mogelijk van de artikelen die 
we nodig hebben daar ter plaatse te kopen. 
 
Bericht van Iet Schilder-Verboom 
Namaste beste donateur, 

Wat een ontwikkelingen. Ik begin bij het 

belangrijkste: de alleenstaande moeders en hun 

kinderen.Op 1 juli bestond het Kiran Namaste Huis 

zes jaar. Er is dit voorjaar een groep gegaan en er is 

een groep gekomen: de derde bewonersgroep 

alweer. De vrouwen en kinderen die na drie jaar het 

Kiran Namaste Huis verlaten hebben, hebben een 

geschikte kamer gevonden in de omgeving van ‘het 

huis’, zodat ook voor deze kinderen de 

buitenschoolse opvang kan blijven bestaan. 

 
Na een zorgvuldige samenwerking en afweging 

met Nepalese hulporganisaties is er contact 

gezocht met de nieuwe vrouwen en kinderen. De 

wisseling van bewoners, met alle werkzaamheden 

die erbij horen - zoals ondersteuning bieden bij het 

zoeken naar een kamer voor de vertrekkende 

bewoners, de samenwerking met hulporganisaties, 

de medische controles voor nieuwe bewoners, het 

aanmelden bij de school van de kinderen en het in 

orde maken van de kleding en schoolspullen die 

daarvoor nodig zijn - dat alles was al gebeurd door 

de Nepalese staf, toen ik in juli in Kathmandu 

aankwam. Het is geweldig om te merken hoe 

professioneel en zorgvuldig, met coaching op 

afstand, deze kleine club werkers in staat is met 

diversiteit aan situaties en diversiteit aan mensen 

om te gaan. 

Tijdens mijn verblijf is de laatste moeder met haar 

twee zoontjes in het huis gekomen. Deze 

vijfentwintigjarige vrouw, Bimala (‘onze’ tweede 

Bimala), heb ik samen met twee medewerkers van 

het Nepalese team bezocht in een streek ver van 

Kathmandu. Haar man was kort daarvoor aan kanker 
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overleden, en daarna was ze – zoals te doen 

gebruikelijk is in Nepal – met haar twee zoontjes van 

drie en vijf bij haar schoonouders blijven wonen, in 

een ‘woning’ die niet meer was dan een krotje. Ik 

heb bovendien zelf meegemaakt hoezeer zij 

ondergeschikt was en gekoeioneerd werd door haar 

schoonmoeder, en hoe kansloos deze situatie was 

voor de kinderen. Met behulp van een 

vrouwenorganisatie ter plekke, die het had 

over ´ernstige geestelijke mishandeling´, heeft 

Bimala met haar kinderen kunnen vluchten naar 

Kathmandu, naar ons Kiran Namaste Huis.  

Van de nieuwe groep vrouwen zijn er vier weduwe; 

één vrouw is door haar man verlaten. Allen komen 

ze uit een min of meer vergelijkbare situatie. Drie 

jaar krijgen ze kansen geboden om hun leven een 

andere wending te geven. Het ziet er naar uit dat dat 

ook met deze vrouwen en kinderen gaat lukken: de 

derde groep bewoners. 

Andries Baart: "Aandacht biedt de kiem van een 

relatie en daaruit zal een mens opstaan."  

Dit is weer zo’n treffende en bij Kiran Namaste 
passende slogan die ik tegenkwam, want de kracht 
van aandacht is enorm en dat zien we om ons heen 
gebeuren. Met de uitwonende moeders en 
kinderen gaat het overwegend goed. De kinderen 
gaan naar school en worden voor en na die tijd 
opgevangen samen met de inwonende kinderen. De 
moeders hebben allen werk: in de slipperfabriek 
van cultureel werker Narajan, als schoonmaker in 
het yogacentrum, in een naaiatelier, als gastvrouw 
op een groot kantoor en het Kiran Namaste Huis zelf. 
Het is waardig werk.  Eén van de vrouwen, Jeewan, 
heeft het voor elkaar gekregen een eigen bedrijfje te 
starten: ze maakt en verkoopt momo’s, een soort 
loempia’s, vanuit haar kiosk.  

Tijdens haar verblijf in het Kiran Namaste Huis waren 
de talenten die ze daarvoor nodig heeft steeds meer 
zichtbaar: ze kon beter leiding geven dan ont-
vangen.  
Het was schrikken toen de inmiddels uitwonende 

moeder van de dertienjarig Pasang kwam vertellen 

dat ze die middag zou vertrekken om in het 

buitenland te gaan werken. Haar moeder,  

wonend aan de rand van Kathmandu, zou voor hem 

zorgen. De door haar niet gestelde vraag was of 

Pasang in het Kiran Namaste Huis zou kunnen blijven 

komen voor de buitenschoolse opvang. Dat begrepen 

‘huismoeder’ Anju en ik meteen. We hebben ons 

goed beraden alvorens een beslissing te nemen. 

Pasang, die al veel verliezen heeft geleden, wilden 

wíj niet ook nog eens ‘verlaten’. We besloten dat hij 

mocht blijven komen. Met oma, die later op bezoek 

kwam, hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Hij 

zal met de bus gaan reizen. Ook met de overige 

moeders is de situatie besproken, want we kunnen 

ons niet veroorloven dat anderen het voorbeeld van 

Pasang’s moeder volgen. Maatschappelijk gezien is 

het in Nepal niet vreemd dat ouders de zorg voor de 

kinderen aan anderen overlaten om in het buitenland 

te gaan werken; het is zelfs te begrijpen in die 

slechte economische omstandigheden, maar Kiran 

Namaste werkt nadrukkelijk aan de verbinding 

moeder-kind. Dat is ons uitgangspunt. Gelukkig 

bleek dat de meeste vrouwen er niet over 

prakkiseerden om hun kind aan de zorg van een 

ander over te laten om zelf naar het buitenland te 

vertrekken. 

De huur van het Kiran Namaste Huis werd 

plotsklaps met dertig procent (!) verhoogd. In 

overleg met het Nederlandse en het Nepalese 

bestuur heb ik moeten besluiten uit te gaan kijken 

naar een andere huurwoning voor een betaalbare  

prijs, op een plek nabij de school en op redelijke 

afstand van de uitwonende moeders en kinderen. 

Het was een hele opgaaf, maar het is gelukt om een 

huis te vinden waar we de komende twee jaar – als 

overbrugging naar een groter ‘eigen huis’ - met z’n 

allen terecht kunnen.   

Als deze Nieuwsbrief verschijnt heeft de verhuizing, 

eind september, plaatsgevonden. De huur is 

redelijk, maar we staan door de noodgedwongen 

verhuizing toch weer voor een aantal lastige extra 

uitgaven. Zo moet er buiten twee wc´s (volgens 

Nederlandse begrippen meer een ouderwetse 

‘poepdoos’) gebouwd worden, omdat het door het 

schaarse en kostbare water in Nepal onmogelijk is 

intensief gebruik te maken van de ‘waterclosets’ in 

het huis. Ook moet er buiten een wasgelegenheid 

bijkomen voor de jongens en één voor de vrouwen 

en meisjes. De planning hiervoor en voor de 

verhuizing heb ik met de staf kunnen maken tijdens 

mijn verblijf. 

 Vanuit Nederland gaat de coaching door per e-mail. 

Gelukkig waren er in de zes weken dat ik in Nepal 

werkzaam was niet alleen maar zorgen en zaken te 

regelen. Ik heb ook meegemaakt hoe een 

Nederlandse vrijwilliger, Sonja Wisselis , gedurende 

drie weken met de kinderen toegewerkt heeft naar 

een heuse circusvoorstelling. Alle in- en 

uitwonende  kinderen op de vier kleinste na, hebben 

aan dit project meegedaan. Al in Nederland  heeft 
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Sonja in overleg met mij een programma gemaakt 

voor de drie weken, waarbij de kinderen in drie 

leeftijdsgroepen zijn verdeeld. Alle circuspullen heeft 

zij uit Nederland meegenomen, zelfs drie één-

wielfietsjes. Al deze materialen, ook de fietsjes, heeft 

ze in het huis achtergelaten, waarbij ze hoopt dat de 

leerkrachten inspiratie vinden om het oefenen en 

spelen hiermee voort te zetten.  

Ik laat hier Sonja aan het woord over haar ervaring: 

‘Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Iet 

waarbij zij vertelde over Kiran Namaste. Het project 

maakte indruk op me en het leek me fantastisch 

daarvoor iets te kunnen doen. In Nederland geef ik 

dans- en circuslessen, ervaar dagelijks welke 

doorbraken er op persoonlijk, sociaal en fysiek 

niveau kunnen worden bereikt. De kinderen uit het 

Kiran Namaste Huis hebben de eerste jaren van hun 

leven geen gemakkelijke start gehad. Door middel 

van circus zou ik een minuscuul stapje kunnen 

bieden in hun ontwikkelingsproces. Ik bood aan om 

een paar weken circus te geven met als eindresultaat 

een voorstelling. De ogen van Iet glinsterden en … ze 

nam het aanbod aan. Vervolgens heb ik 

circusgroothandels aangeschreven voor materialen, 

luchtvaartmaatschappijen voor gratis vervoer, 

vrienden voor advies (...) En ik kreeg advies, gratis 

gewicht in het vliegtuig en vele circusmaterialen: 

stelten, Chinese borden, diabolo's, jongleerballen, 

één-wielfietsjes  … !’   

 
Het is geweldig wat Sonja voor elkaar gekregen heeft 

voor en met ‘onze’ kinderen. Naast structuur en 

school vind ik het voor kinderen van belang dat ze te 

maken krijgen met sport en spel. Dat geeft glans 

en blijheid aan het leven, en ook daarvan leren 

ze vaardigheden om beter toegerust in het 

leven te staan.  Het circusspel is daarbij creatief en 

vraagt de nodige lichaamsbeweging en concentratie. 

Op 24 juli vond de voorstelling plaats ‘Circus Kiran 

Namaste’. Middels verftekeningen die door de 

kinderen waren gemaakt zijn alle in- en uitwonende 

moeders, de Nepalese bestuursleden en hun familie 

en een aantal buurtbewoners uitgenodigd om de 

happening bij te wonen. Het was een daverend 

succes voor deelnemers zowel als voor de 

toeschouwers. De buitenplaats was door ons allen 

versierd en ‘onze’ vrouwen hadden voor 

zelfgemaakte hapjes gezorgd. Enthousiasme aan alle 

kanten. Sonja: ‘Bij de voorstelling zei Rojina, de 

huiswerkbegeleidster die me assisteerde en voor de 

vertaling zorgde, dat ze aanvankelijk nooit gedacht 

had dat het zou lukken, want de kunsten leken haar 

veel te moeilijk voor de kinderen. Tot haar verbazing 

echter bleken ze álles te kunnen. En daar stonden 

we tijdens de voorstelling, Rojina en ik, met een brok 

in de keel. Wat voor mij zalig was en tevens een 

groot verschil met Nederland, was de discipline van 

de kinderen en het ervoor gaan. Juist dat maakte dat 

ze in korte tijd heel veel verschillende technieken 

leerden en tot grote persoonlijke en groepsresultaten 

kwamen, wat hen zowel verwondering, geluk als 

kracht opleverde. De oudste jongen zei na afloop van 

de voorstelling ''we waren één grote familie, 

iedereen was er, al onze moeders, al onze broers en 

zussen; we waren één''. Ik vocht weer tegen mijn 

tranen.’  

 
En die tranen golden niet alleen voor Sonja. De 

kinderen hebben een paar prachtige weken gehad, 

waar ze zeker ervaring en goede herinneringen aan 

overhouden. Delen van de voorstelling zijn gefilmd, 

om onze donateurs een indruk te kunnen geven. 

Dank voor uw donaties, want zonder al die hulp 

uit Nederland: geen Kiran Namaste Huis. Blijft u ons 

alstublieft helpen. Kiran Namaste heeft geen 

strijkstok. Alleen de kleine Nepalese staf krijgt loon 

voor de gewerkte uren. Voor mijn werkzaamheden 

geldt dat alleen mijn reiskosten worden betaald van 

uw donaties. Ik voel het als een grote 

verantwoording om het geld dat u aan ons 

toevertrouwd zorgvuldig te besteden. Met allerlei 

acties en presentaties probeer ik in Nederland 

groepen te interesseren voor het werk van Kiran 

Namaste. We werken gestaag toe naar een eigen 

huis, dat groot genoeg is om ook na de groei van de 

komende tijd voldoende ruimte te bieden aan onze 

moeders en hun kinderen, want in de toekomst 

breiden we uit naar een totaal van vijfenzestig 

kinderen!   

Met hartelijke groet,  
 

 

Nelson Mandela: 'Veel van onze kinderen staan er 

helemaal alleen voor; zij hebben niets. Alle kinderen 

zijn ónze kinderen, ook als ze ergens anders wonen'. 

Het huis en zijn bewoners 

Een goed bericht is dat alle kinderen hun 
schoolovergang hebben gehaald. Iet:´Hulde 
hiervoor aan de kinderen, maar ook aan de 
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huiswerkbegeleiders Rojina en Runa, die dagelijks 
respectievelijk de kleine en de grotere kinderen 
begeleiden.´  

 
Drie dagen na aankomst in het Kiran Namaste Huis 

zijn de nieuwe kinderen al met de anderen naar 

school gegaan; nog niet in uniform, maar daar werd 

op dat moment al wel druk aan gewerkt. Door de 

kinderen van de buitenschoolse opvang werden de 

nieuwkomers al snel vertrouwd gemaakt met van 

alles wat in ‘het huis’ omgaat. ´De kinderen van de 

eerste en de tweede groep roepen enthousiast dat ze 

er twaalf broertjes en zusjes bij hebben gekregen´, 

meldde ´huismoeder-supervisor´Anju die eerste 

dagen.  

Er zijn, begin mei na het vertrek van de vorige 
groep, vijf moeders met twaalf kinderen in huis 
komen wonen. Negenendertig kinderen zijn er 
nu in het totaal. Een flinke klus voor de staf onder 
leiding van Anju. ‘Maar ze doen het geweldig! Er is 
een duidelijke structuur, kinderen en moeders 
worden waar nodig begeleid en de sfeer is goed’ zegt 
Iet. Nieuw in de staf is Dol Kumari, een vrouw uit de 
tweede groep.  

 
Iet: ‘Deze lieve, zeer hardwerkende vrouw met veel 

capaciteiten heeft een functie gekregen in het Kiran 

Namaste huis. Vol trots en met een enorme 

betrokkenheid voert ze haar werkzaamheden uit. De 

kinderen zijn gek op haar.’   

Nieuw in huis:  

- Jamuna ‘2’ (we hebben uit de eerste groep 
Jamuna ‘1’)  en haar drie jongens van drie, 
zeven en negen jaar. Sinds twee jaar is Jamuna 
alleenstaande moeder nadat haar man is 
verdronken.  

- Bimala ‘2’ en haar twee zoons van vijf en 
acht. (We kennen ook al een Bimala.)  

- Parwati en haar twee zoons van vijf en drie 

jaar. Haar man, hun vader, is overleden aan een 

ernstige ziekte. 

 
- Kalpana en haar twee kinderen: een jongen 

van vier en een meisje van acht jaar. Haar man 
is aan een ernstige ziekte overleden.  

- Tusala, moeder van drie kinderen: een 

jongen van negen, een meisje van acht en een 

jongen van drie jaar. Anju: ‘De moeders 

kwamen vermoeid , een beetje angstig en 

sommigen verlegen aan in het Kiran Namaste 

huis, maar tegelijkertijd zagen ze er zo gelukkig 

uit … ’ Door de warme en zorgvuldige opvang 

door het team voelden de nieuwkomers zich na 

een week al aardig op hun gemak in het 

Kiran Namaste Huis. 

De moeders zijn, vijf dagen na aankomst, aan een 
vakopleiding begonnen in het maken van slippers 
en schoenen. Deze training duurt totaal vijf 
maanden. Twee van de vrouwen hebben inmiddels 
een vaste baan in de slipperfabriek.  

 
Net als bij de vorige groepen die drie jaar in het huis 

verbleven is er ook nu in het Kiran Namaste Huis 

een programma van cursussen zoals: de 

naaitraining, eenvoudig maar gezond koken, lezen 

en schrijven, rekenen, hygiëne, sociale 

vaardigheden, omgaan met cultuurverschillen, 

budgetteren en opvoeding. 

De vrouwen en kinderen kwamen aan met wat 

schamele bezittingen. Er moest veel aangekocht 

worden voor de nieuwe bewoners, waaronder de 

schoolkleding voor de kinderen. Iet: ´De vrouwen en 

kinderen krijgen in deze fase van hun verblijf nieuwe 

kleding, of tweedehands. De voorwaarde daarbij 

wordt altijd direct gegeven: goede zorg voor de 

spullen. Voor het geld om de aankoop mogelijk te 

maken hebben onze sponsors in Nederland gewerkt. 

Daar draag ik als initiatiefnemer zorg voor, maar de 

vrouwen en kinderen dragen daarvoor zelf ook 

verantwoordelijkheid - voor het behoud.´   
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Iet: ‘Ook de vrouwen uit deze groep komen qua 

maatschappelijke positie van ver, maar ik ben er van 

overtuigd dat over drie jaar ook zij met een 

waardevolle rugzak op zichzelf gaan wonen met de 

kinderen. Daar krijgen ze alle kansen voor en ik 

verwacht dat ook zij die kansen gaan benutten.’  

Naaitraining en artikelen, taallessen, groeps-

bijeenkomsten, culturele activiteiten 

De module naaitraining is van start gegaan. De 

artikelen die de vrouwen maken worden zoals altijd 

in Nederland verkocht. Behalve de prachtig 

gekleurde, halfzijden schoudertassen en de kleine 

cadeautasjes, worden er nu ook tassen voor 

wijnflessen gemaakt. Nu al blijkt dat het nieuwe 

item een succes is. Kijk op de website onder 

´Winkel´. 

Ook de taallessen zijn begonnen: lezen en schrijven 
in het Nepalees. Van de vijf vrouwen zijn er drie die 
niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. De 
taallessen worden doorlopend aangeboden, evenals 
de rekenlessen.  

Tijdens reguliere groepsbijeenkomsten worden 
allerlei thema´s besproken: opvoeding, samenleven 
in een groep, sociale vaardigheden, het kastenstelsel 
… Deze bijeenkomsten vinden plaats op zaterdag.  
Ook op de zaterdag, de enige vrije dag in de 

week, wordt er af en toe ruimte gemaakt voor een 

uitje van moeders en kinderen naar een park, en 

voor de viering van de vele culturele, religieuze 

feesten. Tijdens die feesten, die in het Kiran 

Namaste Huis gevierd worden, worden allerlei 

vaardigheden aangesproken: kookkunst, gast-

vrouwschap, creativiteit voor de versiering van de 

ruimtes, dans, sport, spel … Dit is de specialiteit van 

cultureel werker Narayan, waarbij natuurlijk de hulp 

van meerdere stafleden nodig is. 

Bestuur en staf 
 
De samenstelling van het Nederlandse bestuur 
staat op de website onder ‘Contact’.  
 
Het Nepalese Bestuur bestaat uit negen mensen, 
twee vrouwen en zeven mannen, die zich op 
vrijwillige basis inzetten voor ons goede doel. Het 
zijn mensen met functies in allerlei maatschappelijke 
organisaties; mensen met invloed ‘en met hart voor 
onze zaak!’ zegt Iet. ‘Voor mij en voor het 
Nederlandse bestuur is deze groep belangrijk voor 
een goede verankering in de Nepalese samenleving. 
Bovendien slaan de individuele leden van het bestuur 
bruggen, die we als Nederlanders niet zouden 
kunnen slaan. Om een idee te geven van de 
achtergrond van enkelen van hen’: 

- Mr. Shiva Dhakal, de voorzitter, is eigenaar 

van het reisbureau Royal Mountain Travel. 

- Mr. Anil Gorkhali, de vice voorzitter, is 

executive manager van Eye Care Foundation. 

- Mrs. Laila Sherpa, algemeen bestuurslid, is 

leerkracht op een school.  

De staf van het Kiran Namaste Huis bestaat uit 
een aantal vrouwen en twee mannen, die gedurende 
meer of minder uren aan het Kiran Namaste Huis 
verbonden zijn. Met de uitstroom van de tweede 
groep en de instroom van de derde groep bewoners 
groeit het aantal kinderen, en was weer enige 
uitbreiding van de staf nodig. 
 
- Anju is huismoeder/supervisor. Zij is full-

time actief als spil van alles wat er in huis en 
rond de school van de kinderen omgaat.   
 

- Narayan organiseert voor de diverse 
kindergroepen en voor de moeders de culturele 
activiteiten op zaterdagen en tijdens de 
vakantieperiodes. Voor een grote groep kinderen 
als er nu is, is een goede organisatie en een 
goed aanbod van activiteiten onontbeerlijk. 
Narayan is de rechterhand van Anju en doet ook 
coördinerende taken. Hij is ook degene die taal- 
en rekenlessen geeft aan de moeders. 

 
- Anju, Rojina en Runa  zijn de 

huiswerkbegeleiders, die iedere middag én 
gedurende schoolvakanties meedraaien in huis.  

 
- Ook Dol kumari is bewoner geweest, maar dan 

van de tweede groep. In huis werkt zij samen 
met Tusala: haalt en brengt de kinderen van en 
naar school en draagt zorg voor de opvang in 
huis, huishoudelijke taken en dergelijke. 

 
- De naaitraining, die in modules gegeven 

wordt, is onder leiding van Lata. Zij is periodes 
wel en periodes niet werkzaam binnen het Kiran 
Namaste Huis. Momenteel krijgen de nieuwe 
vrouwen naaitraining: ’s ochtends voor dag en 
dauw, voordat zij naar hun werk gaan. 

 
 
Iet: ‘Tijdens mijn verblijf heb ik de tijd genomen om 
een persoonlijk gesprek te voeren met iedere 
werker in het Kiran Namaste Huis; noem het een 
functioneringsgesprek. Iedere werker weet dat dit 
gesprek vertrouwelijk is en tussen hem/haar en mij 
blijft.’ 
 
Eenmaal per drie weken heeft de voltallige staf een 
teamvergadering. Ieder teamlid brengt drie dagen 
van tevoren bij Anju de punten in die zij/hij 
geagendeerd wil hebben.  Naast deze verzamelde 
items is er een vaste vergaderstructuur waar altijd 
aan de orde komt: 
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- wat gaat goed 
- wat kan beter en wat is het plan van aanpak  
- wat gaat niet goed en wat is het plan van 

aanpak 
- welke nieuwe input heeft het project eventueel 

nodig 
Iet: ´Tweemaal heb ik een teamvergadering 
meegemaakt afgelopen zomer: dat loopt 
uitstekend.´ 

 
 
Typisch Nepalees 

Het Kastenstelsel in Nepal afgeschaft? Nadat 

koning Prithvi Narayan Sha in 1769 de Kathmandu 

Vallei had ingenomen en het huidige Nepal gestalte 

gaf, is er een grondwet van kracht geworden die het 

kastensysteem institutionaliseerde en bepaalde wie 

tot welke stand werd veroordeeld. Het uit India 

geïmporteerde kastensysteem gaf elke persoon een 

duidelijke en onveranderbare plaats in de 

samenleving: wie de riolen moest schoonmaken, wie 

drank mocht stoken, wie priester zou worden … 

Geboorte en naam bezegelden voortaan de 

levensloop van generatie na generatie. Eens arm, 

altijd arm. Het was ondenkbaar voor Nepalezen uit 

de lage kasten om zich maatschappelijk op te 

werken. Daartegenover stond de elite, een kleine 

groep van hoofdzakelijk stedelingen van de hoge 

kaste die meestal een band had met de koning of het 

leger. Mensen uit deze kasten kregen het steeds 

beter; niet door verdienste of talent, maar door de 

systematische uitsluiting en uitbuiting van de 

gecreëerde ‘onderlaag’ van bevolking. In de 

volkstelling van 2001 kwam men aan tien 

verschillende kasten en etnische groepen. Er is een 

link tussen de kaste waartoe mensen behoren en 

etniciteit.  

Iet: ‘Het kastenstelsel afgeschaft? Nee … helaas niet. 
Narayan (de cultureel werker van het Kiran Namaste 
Huis, tevens de eigenaar van de slipperfabriek, red) 
heeft me bovenstaande informatie gegeven over het 
kastenstelsel in Nepal dat weliswaar formeel is 
afgeschaft, maar dat in de praktijk van alle dag nog 
steeds bestaat. Lage kasten hebben niets te 
vertellen, zijn betekenisloos in de ogen van de 
hogere kasten met alle gedragingen die daarbij 
horen. Ook in ‘ons huis’ ligt het gevaar op de loer dat 
vrouwen elkaar vanuit die culturele verschillen 
benaderen. Echter, Kiran Namaste maakt geen 
onderscheid en vangt noodlijdende vrouwen en 
kinderen op ongeacht hun achtergrond.’ 

Omdat het kastenstelsel cultureel zo diepgeworteld 

is in Nepal zal hieraan tijdens groepsbijeen-

komsten met de vrouwen aandacht besteed 

worden. Iet: ‘Voor Kiran Namaste zijn alle mensen 

gelijkwaardig. Vanuit dat gegeven gaan we in ‘ons 

huis’ met elkaar om. Gelukkig dat ook Narayan en 

andere stafleden dit onderwerp belangrijk vinden.’  

Ontwikkelingen, toekomst 

Een eigen huis – we móéten wel! Een huis voor 

vijfenzestig kinderen hebben we uiteindelijk nodig. 

Iet: ‘De woning die we sinds kort huren is net als de 

vorige krap bemeten, en zeker veel te klein als over 

tweeënhalf jaar de huidige bewoners zelfstandig 

gaan wonen.’ Nu zijn er al negenendertig kinderen in 

de opvang. In de toekomst zullen het er vijfenzestig 

zijn. Nu al is het moeilijk om ruimte te vinden voor 

de activiteiten van de verschillende leeftijdsgroepen. 

Naarmate het project langer draait neemt de 

leeftijdsvariëteit toe. ‘Kiran Namaste begon met 

peuters en jonge schoolgaande kinderen. Nu zijn er 

nog steeds peuters, maar ook pubers en alles wat 

daar tussen zit.’ Iet: ‘Dat vraagt logischerwijs een 

steeds grotere variatie in activiteiten, begeleiding en 

ook ruimte.’  

Het groeien van de buitenschoolse groep duurt 
nog even voort, totdat de oudste kinderen de 
Middelbare School hebben afgemaakt. Nog twee jaar 
en dan pas zal de oudste, Bikram, de school 
verlaten, waarna het nog weer twee jaar duurt 
voordat het volgende kind van school gaat.  

Dan kunnen zij, net als hun moeders, in hun eigen 

onderhoud voorzien en stopt voor hen de opvang 

door Kiran Namaste. Maar er komen vooralsnog veel 

meer kinderen bij dan dat er uitstromen. Straks zijn 

er vijfenzestig kinderen, en daar komen de moeders 

nog bij met alle activiteiten en bijbehorende ruimtes 

die zij voor hun scholing en werkatelier nodig 

hebben. Het huidige huis biedt voor dat aantal 

en voor die breedte aan activiteiten absoluut 

niet de ruimte en mogelijkheden die nodig zijn.  
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Een eigen Kiran Namaste Huis: geen luxe. Wél 

ruimte … voor ontwikkeling. ‘Luxe komt niet in 

ons woordenboek voor’ zegt Iet. ‘Ook het nieuw te 

bouwen huis zal sober zijn: geen verwarming, 

eenvoudige toiletten en wasgelegenheid, een simpele 

inrichting met het hoogst noodzakelijke. Dat is onze 

visie. Het is belangrijk dat de vrouwen en kinderen 

bij de stap naar het weer zelfstandig wonen een min 

of meer gelijkwaardige aansluiting vinden.’  Aan de 

bouw van het huis worden door de overheid eisen 

gesteld waaronder aardbevingbestendigheid. 

Belangrijkste reden voor de nieuwbouw is dus: meer 
oppervlakte met meer kamers in verband met de 
verscheidenheid van groepen en activiteiten. Voor 
de bouw en de uitbreiding van de inrichting is 
een krappe drie ton nodig. We zitten nu bijna 
op de helft. Er is nog wat tijd om te sparen, maar 
niet heel veel meer ... 

Sponsoracties 

In 2011 vindt een tiendaagse sponsor Nepal reis 
plaats, ook voor Kiran Namaste, georganiseerd op 
initiatief van Tom Koster in samenwerking met Snow 
Leopard Adventures. Voor uitgebreide informatie: 
www.kiran-namaste.nl ‘tiendaagse Nepalreis’. 

De Internationale Tibet Handbike Tour 2011 zal 

van start gaan, waarbij u kilometers kunt 

sponsoren voor de bouw van het Kiran Namaste 

huis. http://internationaltibethandbike.com.np 

Oproep! voor kinderkleding 
In 2011 hebben we de gelegenheid zonder kosten 
extra ‘gewicht’ te transporteren naar Kathmandu. 
Dat betekent dat het weer de moeite loont om in 
Nederland tweedehands kinderkleding te 
verzamelen voor jongens en meisjes van drie tot 
zestien jaar. (Géén schoenen).  
 
Bedankt! En zeg het voort… 

• Iedereen die lid is van de ‘Club van 100’ (nu ‘De 

Vrienden van Kiran Namaste’) die met een vaste 

bijdrage Kiran Namaste vijf jaar lang zekerheid 

biedt.  

• Al diegenen die een incidentele gift deden.  

• Iedereen die het initiatief nam in plaats van 

cadeaus ter gelegenheid van een feest donaties 

te vragen voor Kiran Namaste.  

• Degenen die oude mobiele telefoons inzamelden 

en de opbrengst daarvan aan Kiran Namaste 

overmaakten. 

• De familie die Sinterklaasavond vierde met een 

spellencompetitie, waarvan de opbrengst 

bestemd werd voor Kiran Namaste. 

• De kinderen van Basisschool Schoolhuys te 

Houten, die met hun actie de geweldige 

opbrengst van € 4.637,- haalden. 

• De familie die na de viering van een reünie het 

resterende bedrag overmaakte aan ons doel. 

• Stichting Donk-Grote uit Apeldoorn voor de 

schenking.  

• Een particulier die een deel van een erfenis 

overmaakte, en die bovendien Kiran Namaste in 

contact brengt met geïnteresseerde bedrijven.  

• Het Prioriteitenfonds van het Provincialaat der 

Dominicanen, voor een donatie voor een periode 

van drie jaar, specifiek voor de emancipatie en 

educatie van de vaste bewoners van het Kiran 

Namaste Huis. 

• ASR Foundation voor de schenking van vier 

laptops voor het huis in Kathmandu. 

 

• De Rooms Katholieke Kerk Houten voor de 

opbrengst van de collecte. 

• ∞ Hannelore Schledorn ∞ die afgelopen mei is 

overleden. Zij droeg Kiran Namaste vele jaren 

een warm hart toe en liet op haar 

overlijdenskaart zetten: ‘een grote wens van 

Hannelore is een bijdrage voor Kiran Namaste’. 

Haar wens is in vervulling gegaan. 

• De Protestantse Kerk Houten en de kinder-

nevendienst van de Protestantse Kerk Houten, 

voor een donatie. 

• Stichting Julia Foundation i.o. Zeist. 

• Stichting G.G.G.D. Baron van Hardenbroek van 

de Kleine Lindt. 

• Het project Kiran Namaste wordt mede mogelijk 

gemaakt door een subsidie uit het Programma 

Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit 

programma is tot stand gekomen met 

financiering van de minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking. 

 

• Administratieve Dienstverlening Honswijk te 

Schalkwijk, gemeente Houten, voor de jaarlijkse 

financiële verslaglegging. 

• KingCom Digitale Dienstverleners te Utrecht, 

ontwerper en sponsor van onze website 

http://www.kiran-namaste.nl/. 
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• ‘Onze’ notaris Tomlow uit Montfoort, die voor 

zijn afscheid in plaats van cadeaus een gift 

vroeg voor Kiran Namaste. Zolang Kiran 

Namaste bestaat heeft notaris Tomlow zich 

vanuit zijn functie voor de stichting ingezet. 

• Mr. A.J.W.Kuiper, notaris te Montfoort, voor de 

toezegging om in navolging van zijn voorganger, 

de notariële aktes voor ‘De Vrienden van 

Kiran Namaste’ (voorheen de Club van 100) op 

te maken. 

  

• De Zonta club in Utrecht. 

• Atrivé Houten, adviseurs met passie voor wonen 

en aandacht voor mensen, voor het kopiëren 

van de flyers. 

• De docenten van I.T.H. te Berg en Dal, die hun 

kerstpakket hebben ingeleverd waardoor Kiran 

Namaste gesponsord kon worden.  

• Ook alle medewerkers van dagverblijf Okkenoot 

te Houten, die hun kerstpakket hebben 

ingeleverd ten gunste van onze stichting. 

• Mevrouw de Rode-Robbenrond uit Vriezenveen 

die de opbrengst van de door haar ontworpen en 

gemaakte, prachtige, glas in lood ramen 

beschikbaar stelde. 

• Een enthousiaste tekenaar voor het beschikbaar 

stellen van ‘Kolam tekenmodellen’ voor de 

kinderen van het Kiran Namaste Huis. 

• Een edelsmid uit Bronkhorst voor de aanschaf 

van cadeautasjes, als verpakking voor zijn 

sieraden. 

• Al diegenen die betrokken zijn bij Kiran Namaste 

en het voort zeggen … ! Zeg het voort … ! 

 

Dalai Lama: 'Never give up no matter what is going 

on never give up' 

 
U … Vrienden van Kiran Namaste,  
u kunt ons steunen op alle manieren die hierboven 

vermeld staan.  

 

Nadat notaris Tomlow uit Montfoort met zijn praktijk 

gestopt is, heeft zijn opvolger mr. A.J.W.Kuiper van 

Notariskantoor Montfoort aangeboden de aktes voor 

‘De Vrienden van Kiran Namaste’ (voorheen de 

Club van 100), evenals zijn voorganger, af te sluiten. 

U legt zich met de akte vast voor een minimale gift 

van € 200,- over een periode van vijf jaar, welke 

overeenkomst u belastingvoordeel oplevert. Bij 

grotere giften loont dit zeker. 

U kunt de Stichting Kiran Namaste ook steunen 

middels de bijgevoegde machtiging voor 

‘Vrienden van Kiran Namaste’. Mocht u de 

machtiging niet ontvangen, mailt u ons dan. 

Contact 

Extra bijdrage? Of kent u andere donateurs of 
sponsors? 
Neem dan contact op met: 
 
Stichting Kiran Namaste 
Iet Schilder-Verboom, voorzitter 
Hoefbladhof 80, 3991 GJ Houten 
tel.: 030-6343240 
email: kiran@kiran-namaste.nl 
website: www.kiran-namaste.nl 
 
Bankrelaties: 
ABN AMRO: 46 81 49 570 
Triodos Bank: 21 24 98 614 
En speciaal voor de nieuwbouw: 
ABN-AMRO: 55 87 84 534 inzake bouw 
t.n.v. Kiran Namaste Houten 
 
 
De belastingdienst heeft Stichting Kiran Namaste 
aangemerkt als een ANBI, Algemeen Nut 
Beogende Instelling, gebaseerd op artikel 6.33 
Wet Inkomstenbelasting 2001. 

 
 
 
Wilt u ook tussentijds op de hoogte gehouden 
worden van de ontwikkelingen van Kiran 
Namaste? 
Stuur dan uw e-mailadres door, zodat wij u in ons e-
mail adressenbestand kunnen opnemen om u op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen 
Kiran Namaste. 
 

 


