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ALGEMENE INFORMATIE 
 
Kiran Namaste, de naam 
‘Kiran’ is Nepalees voor Zonnestraal. 
‘Namaste’ is de Nepalese groet. 
‘Kiran Namaste’ = Groet van de Zonnestraal. 
 
Doelgroep 
Alleenstaande Nepalese moeders en hun kinderen. 
 
Doelstelling en middel 
Een waardige toekomst, zelfstandigheid, voor al-
leenstaande vrouwen en hun kinderen. 
 
Voor de vrouwen: leren en verdienen, ontwikkelen van 
zelfstandigheid en emanciperen, waardoor vrouwen én 
kinderen loskomen uit de uitzichtloze maatschappelijke 
situatie. 
 
Voor de kinderen van deze 
moeders zijn middel en doel: 
het naar school kunnen gaan, 
waardoor zij de kans krijgen 
zich in de maatschappij een 
waardige plek te verwerven. 
Door de opvang van meerde-
re moeders en kinderen in 
één huis, kunnen deze doel-
stellingen gerealiseerd wor-
den. Het project richt zich op 
alleenstaande moeders uit de 
lage en midden kaste, en hun 
kinderen in de leeftijd vanaf 
circa drie jaar. De deelname 
is voor een periode van drie 
jaar, waarna de vrouwen zelf-
standig in hun onderhoud kunnen voorzien. 
 
Voor de groep die het huis heeft verlaten heeft het pro-
ject een andere invulling. De extern wonende kinderen 
worden overdag zes dagen per week in het huis 
opgevangen, totdat zij de middelbare school heb-
ben afgerond. 
Kiran Namaste wil hiermee voorkomen dat de kinderen 
opnieuw op straat terecht komen wanneer hun moeder 
aan het werk is. Deze opzet geeft een grote zekerheid 
dat hetgeen voor de kinderen in werking is gezet tot een 
goed einde wordt gebracht. 
 
Kiran Namaste heeft een opleidingscentrum en 
een professioneel naaiatelier, waar de vrouwen 
(een vak) leren en producten vervaardigen. Omdat de 
economische situatie in Nepal erbarmelijk is, stellen we 
ons tevens ten doel zoveel mogelijk van de artikelen die 
we nodig hebben daar ter plaatse te kopen. 

ACTUEEL 
 
Bericht van Iet Schilder-Verboom 
Namaste beste lezer, 
 
Het is een tijd waarin voor ons Kiran Namaste Huis met na-
me continuïteit, verdieping en verfijning de thema’s zijn. 
Daarbij zijn voor het naaiatelier groei en uitbreiding topic 
één, samen natuurlijk met kwaliteit. 

 
Voor het huis waar vanuit moeders en kinderen na drie jaar 
zelfstandig gaan wonen, en steeds weer ‘nieuwe’ moeders 
en kinderen hun intrede doen, staat na ruim 15 jaar een 
goede structuur op poten, wat de noodzakelijke Rust en 
Regelmaat geeft en, vooruit, ook de derde R 
… Reinheid. Want, weet u nog uit eerdere 
Nieuwsbrieven hoe we gewerkt hebben aan hygi-
ëne bij voorbeeld in en rond de keuken voor 
voedselopslag en bij de afvalverwerking … ? 
Door beleid, een goede structuur, duidelijke af-
spraken en met een staf die hier steeds opnieuw 
de aandacht op vestigt en vaak ook voorlichting 
geeft over het waarom, loopt het in huis naar 
wens. Als ik dit zo opschrijf realiseer ik me dat 
die drie klassieke R-en ook hier inderdaad on-
misbaar zijn om, aan alle moeders en kinderen, 
een veilige en geschikte basis te kunnen bieden 
voor ontwikkeling op zoveel fronten. Wat hebben 
we met elkaar veel opgebouwd! 

‘Het woord vooruitgang heeft geen enkele zin 
zolang er ongelukkige kinderen bestaan’. 

 

Citaat van Albert Einstein 
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Kijkend naar de uitspraak van Einstein hiervoor zie ik de kinderen in het Kiran Namaste Huis voor me die, als ze aankomen 
met hun moeders, schuw en angstig zijn en die gaande hun verblijf bij ons zelfvertrouwen krijgen, (weer) kind mogen zijn, 
kunnen leren en spelen en … gaan stralen. Daarbij werkt zeker mee dat hun moeders bij ons een vergelijkbare ontwikkeling 
doormaken, waardoor zij angsten kunnen laten varen, groeien, talenten ontwikkelen en ook  als moeder meer adequaat in 

het leven staan. Dat dat op de kinderen afstraalt maken we 
mee. Prachtig! En het is dit geheel van mogelijkheden voor 
moeders en kinderen dat het Kiran Namaste Huis tot een suc-
ces maakt. 
 
Tweemaal ben ik een langere periode in Kathmandu ge-
weest het afgelopen jaar, wat impliceert: Intense sa-
menwerking met de staf en het Nepalese bestuur, vele contac-
ten met moeders en kinderen, reizen om in ver gelegen gebie-
den hulporganisaties te bezoeken en met hen ‘nieuwe’ moe-
ders en kinderen te bezoeken. De moeders die met hun kin-
deren zelfstandig zijn gaan wonen houden we actief in beeld. 
En ook het naaiatelier heeft mijn volle aandacht en … ik wist 
niet eerder dat er een businessvrouw in mij schuilging! 
Het is en blijft hard werken ook voor het atelier, alle dagen van 
iedere week dat ik er ben. Het is gelukt om steeds meer nieu-
we klanten te werven en aan ons te binden, wat ook betekent 

dat het voor meer vrouwen mogelijk is om 100% in ons eigen atelier te werken, wat een 
spannende afweging is omdat we hun salaris natuurlijk wel moeten kunnen waarborgen. 

 
Over al deze onderwerpen leest u uitgebreid verderop in deze Nieuwsbrief. 
Het levensverhaal van de president van een hulporganisatie hebben we opgenomen, 
omdat het nog eens laat zien dat doorzetten werkt, ook voor vrouwen met achterstand. 

 
Op 26 april viel me een verrassing ten deel: een koninklijke onderschei-
ding. Voor mij is het belangrijkste hiervan de waardering voor ons pro-
ject Kiran Namaste! 
 
Rest mij u allemaal te bedanken voor de hulp, op welke manier dan ook. 
Morele steun helpt mij enorm om met vertrouwen door te gaan ook op 
moeilijke momenten: never give up. Financiële steun is onmisbaar om 
alle voorwaarden voor een goede basis van ons project te realiseren.  
 

Dank, dank, dank! 
 
Iet Schilder-Verboom, 
Initiatiefnemer 

Het huis en zijn bewoners 
 

Wat een smeerboel. In het najaar was er drie dagen ‘stront op de court yard’, 
zoals Iet met enige schrik liet weten. Vermoedelijk door een constructiefout was de 
riolering overgelopen met enorme vuiligheid en stank tot gevolg. Iet: ‘Tot overmaat 
van ramp hadden de kinderen net die week vrij en konden de toiletten onmogelijk ge-

bruikt worden. Dat betekende een dag met de hele 
bups op pad en dat is best wat met zo’n groot gezel-
schap.  Al onze creativiteit is uit de kast gehaald.’ Uit-
eindelijk moest de speelplaats geheel opengebroken 
worden om het euvel te verhelpen. 

Laten we maar gauw iets gezelligs gaan doen … 
 
Het Dashain en het Tihar festival zijn de grootste 
feesten van het (na-)jaar in Nepal. Er worden veel 
boterlampjes gebrand, overal is versiering, er wordt 
gedanst en gezongen er worden goden geëerd. Ook 
het Kiran Namaste Huis besteedt uitgebreid aan-
dacht aan deze rituelen wat kansen biedt voor alle 
mogelijke kunstuitingen: er wordt getekend, geschil-
derd, gemusiceerd, gedanst, geknutseld … Iet: 
‘Naast deze traditionele feesten vieren we in huis 
een paar keer per jaar de verjaardagen van meerde-
re kinderen tegelijk. De feesten bieden de mogelijk-
heid om buren en bestuursleden te betrekken bij het 
huis. Ook dit jaar was Hajoer Ama, ‘oma’, aanwezig, 
de 90-jarige’ buurvrouw. Ze draagt Kiran Namaste 
een warm hart toe.’ 

Drie moeders en hun kinderen zijn in het voorjaar zelfstandig gaan wonen: Bimala, 
Kalpana en Maya. ‘Royaal van tevoren worden de vrouwen daar op voorbereid en so-
wieso sparen zij gedurende hun hele verblijf in het Kiran Namaste Huis ervoor om deze 
stap te kunnen zetten’, vertelt Iet. De kamers die de vrouwen betrokken hebben zijn op 
loopafstand van Kiran Namaste, wat van belang is om de kinderen voor de buiten-
schoolse opvang te kunnen komen brengen, waardoor zij zelf op tijd op hun werk kun-
nen zijn.  
Om 7.00 uur worden de kinderen gebracht en om 18.30 uur halen de moeders hen 
weer op. Iet: ‘Ik heb de drie gezinnen in hun nieuwe optrekje bezocht. Tijdens een kop 
thee wordt nog van alles besproken over wat het zelfstandig wonen voor hen betekent. 
Maya heeft extra steun nodig gehad om deze stap te zetten.’ 
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Sinds begin van dit jaar is er een pilot 
gestart waarbij de zelfstandig wonende 
moeders en hun grote kinderen 
één dagdeel in de week komen mee-
helpen bij het reilen en zeilen van 
het Kiran Namaste Huis. Samen met de 
stafmedewerkers hebben ze een sche-
ma gemaakt wanneer en waarmee ze 
het huis van dienst kunnen zijn, mini-
maal 5 uur per week: helpen in de 
huiswerkklassen, helpen bij het koken, 
helpen bij de afwas …. Met enthousias-
me komen ze naar het huis toe om er 
een paar uur te werken en na afloop 
nuttigen ze met de andere moeders en 
kinderen de maaltijd. ‘Belangrijk deze 
afspraken’ vult Iet aan ‘om medever-
antwoordelijk te blijven, om iets terug 
te geven én voor de binding met het 
huis. Na een half jaar gaan we met 
elkaar om tafel om te bespreken hoe 
het bevalt. We zijn benieuwd. De staf 
en ik zijn zeer gemotiveerd en tot dus-
ver zijn de moeders en betreffende 
kinderen enthousiast. Overigens, ook 
de grotere kinderen die in huis wo-
nen hebben taken in huis. Ook 
daarvoor werken we met een schema.’ 

Kiran Namaste werd verrast met een aanbod van de ideële Nederlandse organi-
satie Bijouxxx die in het najaar van 2017 met een groep clowns en muzikan-
ten door Nepal trok 
om bewoners van allerlei 
hulpverleningsorganisa-
ties een leuke dag te 
bieden. Wat waren de 

kinderen blij met het 
vrolijke optreden! 
Het was een voor-
stelling voor alle 
kinderen, die boven-
dien actief bij de 
show betrokken wer-
den. 

Voor de vrouwen en oudere meis-
jes in huis is er een menstruatie-
tas. Deels gesubsidieerd door 
een vrouwenorganisatie, deels 
door Kiran Namaste verzorgd, 
heeft elk van hen een eigen tas 
met inhoud gekregen. Natuurlijk is 
dat gepaard gegaan met hygiëne-
voorlichting. ‘Dat we op deze wijze 
de moeders en meisjes extra kun-
nen ondersteunen, is regelrecht 
gevolg van de samenwerking met 
een hulporganisatie. De staf en ik 
zijn er goed van doordrongen dat 
samenwerking, op allerlei gebied, 
altijd aandacht behoeft. 

Waar de vertrekkende moeders en kinderen ruimte achterlaten, is er plaats 
voor nieuwe bewoners. Iet: ‘In ver-west Nepal heb ik vrouwenorganisaties 
bezocht en drie noodlijdende moeders met hun kinderen uitgenodigd om bij 
ons te komen wonen.’ Als altijd starten zij schuw en angstig, maar maakt de 
sfeer in huis dat daar al naar een paar dagen positieve verandering in komt. 
Zo ontvingen we: Nira met haar zoontje van 3, Sunita met een zoontje van 
3½, Subakamana met een zoontje van bijna 4. Na de komst van de nieuwko-
mers heeft voor hen de gebruikelijke gezondheidscheck in het ziekenhuis 
plaatsgevonden, met aansluitend hepatitis injecties. Iet: ‘Deze activiteit valt 
onder de verantwoordelijkheid van Ranju, de supervisor van het Kiran Na-
maste Huis. Samen met haar en de nieuwe moeders en kinderen ben ik naar 
het ziekenhuis geweest.’ 

https://clownbijouxxx.nl/language/nl/wie-is-bijouxxx-2/
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De kinderen doen het goed op school en zijn allen 
over naar de volgende klas. Geweldig! De huiswerk-
begeleiding die ze in het Kiran Namaste Huis krijgen 
draagt enorm bij aan het positieve resultaat. Ook de kleine 
kinderen krijgen ’s ochtends en ’s middags begeleiding. 
 
Met de kinderen die op het vervolgonderwijs zitten, klas 
11 en 12, gaat het ook prima. Zij hebben hun examens 
positief afgerond. Iet: ‘Met Sanjé die graag arts wil wor-
den, heeft een interessant gesprek plaatsgevonden 
met een net afgestudeerd arts, die zelf ook uit een onbe-
middelde situatie komt. Hij had tips, ook met betrekking 
tot mogelijke financiering en wil contactpersoon voor San-
jé blijven. Leerkracht Dhruba en ik waren bij het gesprek 
aanwezig. De arts, boeddhist, had een belangrijk devies: 
never give up … Hij vertelde daarbij hoe moeilijk hij het 
soms had gehad om zijn doel te bereiken.’ 

 
Leerkracht Dhruba is ook degene die de ochtendklas voor 
de vrouwen verzorgd, waarbij zij les krijgen in 
schrijven, lezen en rekenen. Eenmaal per 3 maanden 
wordt er een examentje afgelegd om de vorderingen te 
toetsen. 

U kunt de Stichting Kiran Namaste ook steunen middels een machtiging voor: ‘Vriend van Kiran Namaste’. 
Mailt u ons en wij sturen u er een toe. 

 

kiran@kiran-namaste.nl 

Samykshya heeft met de afronding van klas 10 een mijlpaal bereikt en bovendien heeft ze daarin het hoogste 
bereikt, ‘Grade A’. Iet: ‘Dat werd zoals gebruikelijk een feestje in de versierde ‘creative room’, met toespraken en een ca-
deautje.’ In haar toespraak memoreerde Iet hoe de moeder en haar dochters 11 jaar geleden in het Kiran Namaste Huis 
waren aangekomen: schichtig en de kat uit de boom kijkend. Het gezin woont alweer jaren zelfstandig ‘en kijk nu eens 
naar deze stralende bolleboos en haar zusje en moeder!’ straalt ook Iet. Kiran Namaste betaalt volgens beleid de school-
kosten t/m klas 10. Daarna probeert de stichting een oplossing te vinden voor de kosten van de vervolgoplei-
ding. In geval van Samykshya is dat gelukt: ze kan volgend jaar naar groep 11. 

mailto:kiran@kiran-namaste.nl
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Naaiatelier 
 
Iet: ‘Wat hebben we veel tijd besteed aan de werving van nieuwe opdrachtgevers! Samen met een stafmedewerker en 
naaileraar Laxman ben ik een hele week lang iedere dag op pad geweest en met succes. Sindsdien draait het atelier op 
volle toeren van 7.00 tot 20.00 uur, 6 dagen per week.’  
Opdrachten die uitgevoerd worden: handschoenen, mutsen, slippers, waszakken, tassen voor haardrogers, 
kruikzakken, schooluniformen, trainingspakken, poloshirts, reistassen, badjassen, pyjama’s … Iet: ‘’t Is wel mooi om te 

vertellen hoe het ging om de 
opdrachten voor pyjama’s en 
badjassen binnen te krijgen. 
In een winkel zag ik ze han-
gen en ik kreeg er een ge-
sprek met de eigenaar over 
het Kiran Namaste Naaiate-
lier. Ik heb een pyjama en 
een badjas gekocht, ben naar 
de markt gegaan voor stof en 
heb de artikelen in ons ate-
lier laten naaien. De eigenaar 
was zo enthousiast over het 
resultaat dat we direct een 
bestelling van 300 exempla-
ren kregen en bij tevreden-
heid, en die was er, iedere 
maand opnieuw. De bestel-
ling is bestemd voor Dene-
marken. Een topopdracht!’ 

En het was bij deze gelegenheid dat Iet ontdekte dat er een zakenvrouw in haar verborgen was geweest. 
 
Ook vanuit Nederland werkt Iet dagelijks met de stafmedewerkers aan de ontwikkeling van het atelier ‘want’, 
weet zij ‘’business is níet denken dat het zomaar blijft stromen en afwachten. We moeten actief en alert blijven om nieuwe 
opdrachtgevers te vinden en hen, blijvend, interesseren. We moeten goed organiseren, plannen en voortdurend werken 
aan kwaliteit. Dat is boeiend en ook spannend. Het geïnteresseerd houden van iedere nieuwe opdrachtgever blijft een uit-
daging en vraagt veel inzet, alsook het proces om op tijd te zijn en kwaliteit te leveren, want concurrenten liggen op de 
loer.’ De concurrentie maakt ook dat de prijzen scherp zijn. ‘We gaan ervanuit dat als we een tijd betrouwbaar en  naar 
verwachting leveren, de prijs wat kan stijgen. Dat lukt ook hier en daar’, aldus Iet. 

 
Scholen, een reisorganisatie, 
hotels, een winkel … Dat zijn 
de klanten. Daarvoor 
wordt met enthousiasme 
gewerkt in het atelier. Behal-
ve het naaiwerk, worden er 
logo’s gedrukt op verschil-
lende artikelen. Aanvankelijk 
was dat zeer tijdrovend, 
‘maar’ zegt Iet ‘ook daar 
worden we steeds meer be-
dreven in en dan zal uitein-
delijk ook die productie effici-
ënter en vlotter kunnen.’ 
 
Het succes van het naaiate-
lier maakt het mogelijk en 
nodig om meer capaciteit in 
te zetten. Twee ervaren naai-

sters hebben hun baan in de huishouding opgezegd om fulltime aan het naaien te gaan. In het totaal zijn er nu 8 vrouwen 
hele dagen aan het werk. Daarnaast werkt dagelijks een groep vrouwen in het atelier van 7.00-9.00 uur, voorafgaand aan 
hun werk buitenshuis. Allen horen zij tot degenen die de potentie hadden een uitgebreide naaitraining te volgen. 
 
Vanaf 1 juni werkt Dhruba, de stafmedewerker die al diverse onderwijstaken heeft, ook voor het naaiatelier. Hij houdt zich 
bezig met de marketting, de controle van het naaiwerk en hij helpt mee bij het bedrukken van logo’s e.d. Eén en ander 
doet hij in samenwerking met Narayan, die al jarenlang Kiran Namaste managet. ‘Ze vormen een goed team’ zegt Iet. 
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‘De beste raad die je kinderen kunt geven is proberen te ontdekken wat ze 
willen, en hen aanraden dat dan ook te doen.’ 

 

Citaat van Harry S. Truman 

 
HULDE 

 
 

26 april 2018 
 

Al vroeg staan ze klaar 
boeketten in één tint 

oranje boven  
 

Waar regent het oranje? 
bij haar, bij hem, daar 

in het licht? 
bij wie bescheiden maar 
gestaag en doelgericht 

een rots is 
een abri? 

 
De trouwe buur 

de man van de werf 
de rechterhand 

die vrouw van ver 
 

Zet de bloemen op de vaas 
hef de glazen 

speld het lintje op 
 

Niet op het driedelig grijs 
maar op de schouder 

dichtbij opgestroopte mouwen 
 
 

© Angela Raanhuis 

 

HULDE 
 
Iet vindt dit natuurlijk niet nodig, maar andere nabij betrokkenen 
willen zeker dat nog even aandacht besteed wordt aan de eer die 
haar ten deel viel. 
 
Geheel tot haar verrassing werd Iet in Nepal op 26 april op het Ne-
derlandse consulaat in Kathmandu overvallen door een telefoontje 
van burgemeester de Jong van Houten: zij is nu lid van de Orde van 
Oranje Nassau. Degenen die haar gevolgd hebben met Kiran Namas-
te zullen niet veel uitleg nodig hebben. Maar toch … Wat een door-
zettingsvermogen, wat een inzet, en wat een kwaliteit heeft zij al die 
jaren geleverd voor het Kiran Namaste Huis in Kathmandu én wat 
een fantastisch resultaat heeft zij daarmee bereikt! Wat motiverend 
ook voor alle sponsors en donateurs, deze bekroning. Iet Schilder-
Verboom, een ‘gewone’ Houtense vrouw met hart, die de handen uit 
de mouwen steekt, die niet alleen praat maar vooral ook doet, die 
kwaliteit levert, doelgericht; een vrouw met lef. 
 
Kort na 26 april werd Iet bovendien, samen met een Nepalese hulp-
verlener, gehuldigd door de Rotary in Kathmandu. Iet zelf vond hier-
aan het allerbelangrijkste dat ze interessante en voor de toekomst 
mogelijk helpende nieuwe contacten heeft kunnen leggen. Zo is Iet. 
Altijd aan het werk voor haar goede doel! 
 
Gefeliciteerd, Iet! En nog heel veel succes met ‘ons’ project Kiran 
Namaste! 
 
En wat zegt Iet zelf? ‘Inmiddels ben ik blij en vereerd, maar wat ben 
ik aanvankelijk geschrokken toen ik nogal streng op het matje ge-
roepen werd op het Nederlandse consulaat voor een onderhoud met 
een Nepalese gezaghebber. En wat heeft iedereen die op de hoogte 
was goed zijn mond weten te houden! Dank allemaal. Het meest 
gelukkig ben ik met de waardering die ons project met deze bekro-
ning gekregen heeft: een lintje voor Kiran Namaste! 
En dan nu … Hup, weer gewoon de mouwen opstropen en aan het 
werk.’ 
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Kiran Namaste op Facebook? Jazeker! 
 

Al enige tijd is Stichting Kiran Namaste te volgen 
op Kiran Namaste. 

 
U leest er de laatste nieuwtjes. Volg ons! 

‘Als kind kreeg ik, anders dan mijn broers, niet de kans 
om naar school te gaan. Ik leerde huishoudelijk werk te 
doen in plaats van schoolvakken, en op mijn 16e werd 
ik uitgehuwelijkt. Het huis van mijn man was op enige 
afstand van mijn geboorteplaats, waar ik nog steeds 
woon. Na een jaar werd mijn dochter geboren en gaan-
deweg werd ik moeder van 3 kinderen, 2 dochters en 
een zoon. Mijn rollen als dochter, echtgenote, schoon-
dochter en moeder vervulde ik best goed en ik was 
gelukkig met mijn echtgenoot en de familie, totdat mijn 
man vermoord werd door Maoïst (red.: de communisti-
sche partij). Het was in het jaar dat de Nepalese rege-
ring en Maoïst in vredesonderhandelingen verwikkeld 
waren. De bevolking leed ernstig in die periode en Mao-
ïst zowel als het Nepalese leger vermoordden vele on-
schuldige mensen. Ook onze familie ging gebukt onder 
Maoïst. Mijn man was een onschuldig mens, die zonder 
enige reden om het leven gebracht werd. Ik lag in die 
tijd in het ziekenhuis met een blindendarmontsteking. 
Na de dood van mijn man was het niet gemakkelijk 
voor mij om met mijn kinderen rond te komen. Er zijn 
zoveel moeilijkheden op mijn pad gekomen en ik was 
een onopgeleide vrouw, waardoor ik niet aan het werk 
kon komen. Met behulp van verwanten kon ik uiteinde-
lijk een opleiding starten en ik behaalde mijn diploma. 
Nadat ik weduwe was geworden was het geen gemak-
kelijk tijd. De samenleving kijkt niet naar alleenstaande 
vrouwen als zijnde ‘gewone vrouwen’. Ze worden ge-
wantrouwd, misbruikt en niet gesteund. Ik heb zeer 
geleden onder die maatschappelijke positie, maar ik 
heb mezelf sterk gemaakt door na mijn studie te gaan 
werken bij WHR in mijn woonplaats. Deze hulpverle-
ningsorganisatie richt zich op alleenstaande moeders in 
Nepal en tot nu toe werk ik hier. Onze organisatie geeft 
training, biedt hulpverleningsgesprekken aan alleen-
staande vrouwen en komt op voor hun rechten.’ 

ACTIE! 
 
Klas 11, 12 en verder leren … 
Meerdere kinderen gaan na klas 10 verder met leren. Het 
beleid is dat Kiran Namaste financieel ondersteunt t/m 
klas 10. Ook al betalen de moeders zelf voor die oplei-
ding, de mogelijkheid om verder te leren is afhankelijk 
van extra financiële ondersteuning. Voor ongeveer € 600  
per jaar kunnen de kinderen onderwijs in klas 11 en 12 
volgen. Een beroepsopleiding, al dan niet aan de universi-
teit, is duurder. In het inlegvel ‘Speciaal Voor Bedrij-
ven’ bij deze Nieuwsbrief doen we een oproep om het 
doorleren te sponsoren. 
 
Oormerken  
Kiran Namaste heeft een aantal ´fondsen´ in het leven 
geroepen, waardoor ieder zijn/haar bijdrage desgewenst 
kan ‘oormerken’, dat wil zeggen dat een gift bedoeld 
wordt voor een specifiek onderdeel van het Kiran Namas-
te project. Voor het aanvullen en voor de vervanging van 
allerlei artikelen, of voor bijvoorbeeld onderwijs, blijft het 
mogelijk een geoormerkte gift te doen. Vraag de lijst op 
als u op deze wijze wilt doneren. 
 
Wordt u ook ‘Bedrijfsvriend’ van Kiran Namaste? 
Wij geloven in de kracht van relaties. Gezonde, lange 
termijn relaties creëren rust en stabiliteit. En ze creëren 
wederzijdse betrokkenheid en groei. Zo werken we binnen 
Kiran Namaste en zo zien wij het liefst ook onze relatie 
met onze donateurs: persoonlijk, kleinschalig en uniek. 
Om dit verder te ontwikkelen maken we met bedrijven 
een speciale vorm van verbinden mogelijk.  
 
Als bedrijfsvriend van onze organisatie doneert u 
voor tenminste vijf jaar een vast bedrag aan Kiran 
Namaste van minimaal € 350. U kunt dit bedrag zelfs 
oormerken: heeft u persoonlijk, of uw bedrijf, de meeste 
affiniteit met scholing, voeding, gezondheid of energie? 
Maak dan uw keuze specifiek. 
Mogen wij onze relatie met u verder versterken en u en 
uw bedrijf verwelkomen in onze bedrijfsvriendenkring? 
Zie inlegvel ‘Speciaal Voor Bedrijven’. 

Het levensverhaal van Tulsula 
 
Iet: ‘Tijdens mijn bezoek aan een Nepalese vrouwenor-
ganisatie in ver-west Nepal, had ik een bijzondere ont-
moeting met de presidente van die organisatie, Tulsula. 
Voor een belangrijk deel herkent ze haar geschiedenis 
in die van de vrouwen van het Kiran Namaste Huis. Ik 
heb toestemming om haar levensverhaal in deze 
Nieuwsbrief op te nemen. Het is een bemoedigend ver-
haal, van een sterke, alleenstaande vrouw en moeder 
die kansen heeft gezocht, gevonden en gepakt. Wat 
een prachtig en krachtig voorbeeld!’ 

https://www.facebook.com/Kiran-Namaste-187337748023670/
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U, ‘Vriend van Kiran Namaste’! 
 
De belastingdienst heeft Stichting Kiran Namaste aangemerkt als een ANBI, Algemeen Nut Beogende Instel-
ling, gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, onder nummer 8141.79.897. 
 
Tegenwoordig is het mogelijk direct via de website van de belastingdienst de acte ‘Overeenkomst Periodieke 
Gift in Geld’ af te sluiten. 
Zie daarvoor: 
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf 
 
Uiteraard zijn ook incidentele giften van harte welkom. 
 
Contact 
 
Extra bijdrage? Of kent u andere donateurs of sponsors? 
Neem dan contact op met: 
 
Stichting Kiran Namaste 
Iet Schilder-Verboom, voorzitter 
Hoefbladhof 80 
3991 GJ Houten 
tel.: 030-6343240 

Dank voor al uw steun! 
Met hartelijke groet,   (Feri Vetaula) 
 
Iet Schilder-Verboom, 

Website: www.kiran-namaste.nl 
Email:  kiran@kiran-namaste.nl 
Facebook: Kiran Namaste 
 
Bankrelaties: 
ABN AMRO Bank: NL73ABNA0468149570 
Triodos Bank:  NL81TRIO0212498614 

Bedankt!    En zeg het voort … 
 
Héél hartelijk dank , óók namens de moeders en kinderen van het Kiran Namaste Huis! 

 

 Aan de Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg 

 Aan iedereen die ‘Vriend’ is en die met een vaste bijdrage Kiran Namaste vijf jaar 
 lang, of al veel langer, zekerheid biedt. 

 Aan iedereen die het initiatief nam, in plaats van cadeaus ter gelegenheid van een 
 feest, donaties te vragen voor Kiran Namaste. 

 Aan de RK Parochie Paus Johannes de XXIII, Krommerijnstreek 

 Aan de Werkhofgemeenschap te Werkhoven 

 Aan de Dr. J.A Noordijk Stichting 

 Aan stichting Henriëtte Fonds 

 Aan al diegenen die een incidentele gift deden 

 Aan degenen die ‘verdiensten’ van een vrije tijdsbesteding overmaken naar Kiran Namaste 

 Aan Administratieve Dienstverlening Honswijk te Schalkwijk, gemeente Houten, voor de jaarlijkse financiële verslagleg-
 ging 

 Aan de Stichting Bijouxxx Clowns.  https://clownbijouxxx.nl/language/nl/wie-is-bijouxxx-2/ 

 Aan degenen die voor het gebruik van hun ‘tweede huis’ een donatie vragen voor onze stichting 

 Aan Brasserie &Zo in Houten, voor de opbrengst van de aan gasten geschonken  
 karaffen kraanwater 

 Aan M. Kennis die ons regelmatig verrast met Engelstalige kinderleesboeken 

 Aan Service Club KIWANIS in Utrecht die een elektrische naaimachine schonk 

 Aan B.de Rode die wederom met de triatlon een mooi bedrag ophaalde 

 Aan Copyshop IJsselstein dat een gedeelte van het drukwerk van deze Nieuwsbrief 
 sponsort 

 Aan ELASTIQUE te Hilversum  ontwerper en sponsor van onze website 

 Aan Paul van der Meij voor de lay-out van alle Kiran Namaste informatie 

 Aan Angela Raanhuis voor het redigeren van deze jaarlijkse Nieuwsbrief 
 
Dank aan …  al diegenen die betrokken zijn bij Kiran Namaste en het voort zeggen … ! 
Zeg het voort ... ! 

Bent u verhuisd? 
Stuur dan uw nieuwe (email)adres 

aan ons door. 
 

kiran@kiran-namaste.nl 
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