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4e jaargang 
 

Houten, juli 2013 
 

Namaste, 
 
 
 
De afgelopen 5 weken ben ik weer in Nepal geweest. 
Waar de bouw van het nieuwe huis vlot, de regen 
soms met bakken uit de hemel komt en het weer een 
fijn en zinvol toeven was in het Kiran Namaste huis. 
 
Direct na aankomst in Nepal heb ik een schoolbus 
gehuurd en zijn we met alle vrouwen en kinderen naar 
de bouwplaats van het nieuwe Kiran Namastehuis 
gegaan. Ze kregen nu een goed beeld van de grootte 
van het huis en de binnenplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebouw is vijf etages hoog, omdat de 
grondoppervlakte maar 600 m2 is en we rekening 
moesten houden met een veilige (speel)plaats. 
Het is gebouwd volgens de strenge Nepalese eisen 
met het oog op een mogelijke aardbeving. Welnu, 
daar voldoet het huis volledig aan. En ... wat ik niet 
wist is, dat wanneer er een aardbeving zou 
plaatsvinden het gebouw een functie aangewezen 
krijgt voor eerste hulp en/of opvang. Daar staan we 
natuurlijk helemaal achter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen we op de bouwplaats aankwamen waren we 
onder de indruk van de grootte, maar wanneer je er 

doorheen loopt en weet dat er straks zo’n 65 à 70 
kinderen én moeders overdag zullen vertoeven dan is 
de ruimte voor de volle 100% goed benut. 
Straks zal er, als alles klaar is, een fotoreportage 
komen op de website van ‘ons eigen Kiran Namaste 
huis’- project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ligt in de bedoeling dat het huis eind dit jaar wordt 
opgeleverd en dat we medio februari 2014 zullen 
verhuizen. 
In april komt er dan ook een nieuwe groep moeders 
en kinderen bij, iets wat mogelijk is nu we deze ruimte 
hebben. 
 
Een van mijn agendapunten was een bezoek te 
brengen aan ‘Women For Human Rights’. Ik heb daar 
een uitermate plezierig gesprek gehad met twee 
bestuursleden. 
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Ze waren onder de indruk van het bestaan van Kiran 
Namaste dat al 9 jaar in Kathmandu is gevestigd. (Er 
zijn nauwelijks projecten voor moeders én hun 
kinderen in Nepal.)  
We hebben besproken wat hun organisatie mogelijk 
voor Kiran Namaste in de toekomst kan betekenen. En 
dan denk ik vooral aan programma’s van voorlichting 
en training voor de vrouwen. 
 
De vrouwen, die de “housekeeping training” hebben 
gevolgd, hebben allen een baan en het succes van 
deze training heeft mij doen besluiten dat elke nieuwe 
groep bewoonsters deze training in het vervolg zal 
volgen. De vrouwen hebben een certificaat en 
daarmee zijn er meer mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt: toekomstperspectief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groep nieuwe vrouwen die in april is gekomen en in 
het begin wat stilletjes aanwezig was in deze geheel 
andere omgeving, is blij. De vrouwen hebben plezier 
én weer de hoop op een waardige toekomst. Vooral 
als ze zien hoe hun kinderen plezier hebben met al die 
vriendjes en vriendinnetjes, dan zie ik hoe hun 
gezichten stralen. 
 
De kinderen hebben de afgelopen week hun 
repetitieweek gehad. Er werd hard geleerd en onder 
de huiswerkbegeleiding van de leerkrachten: 
Dipendra, Rita en Rojina, gingen ze vol vertrouwen 
deze repetitieweek tegemoet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een groepje van drie meisjes heeft in de afgelopen 
week ook een speciale ‘award’ ontvangen omdat zij 
een project op school succesvol hadden afgerond én 
omdat zij ook uitblonken in hun presentatie. 
 
Op onze actie ‘Inventaris Kiran Namaste Huis’ die u in 
de maand juni is verstuurd, hebben velen positief 
gereageerd. In de komende “papieren nieuwsbrief”, 
eind oktober, zullen we het eindresultaat bekend 
maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank voor al uw steun!  
Met hartelijke groet, 
 
 
Iet Schilder-Verboom 
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